
Protestantse Gemeente te Wildervank e.o. 
 
Predikant:  Vacant 
 

Preses:    G.J. Laarman, Landbouwstraat 23, 9648 GA Wildervank 
    Telefoon (0598) 628192 of 06-51498105     

    E-mail: g.j.laarman@agroweb.nl  
 

Assessor:   Vacant 
 

 Scriba:   Gerda Kloosterhuis, Marne 41, 9642 JX Veendam 
   Telefoon (0598) 621000 

   E-mail: scriba@protestants-wildervank.nl 
 

Boekhouder:   B. Wind, K.J. de Vriezestraat 39, 9648 HB Wildervank 
    Telefoon (0598) 632420   
    E-mail: penningmeester@protestants-wildervank.nl 
    Bank- en girorekeningnummers: NL93 SNSB0956693091
    of  NL85 INGB 0000862760 Beide rekeningen t.n.v.:  
    Protestantse Gemeente te Wildervank 
 

Diaconie:  Diakonie Protestantse Gemeente Wildervank 
   Bankrekeningnummer: NL96 RABO 0319 0110 54 
   (Graag doel vermelden voor goede verwerking)  
 

Koster:    K.H. Zijlema-Wubs 
    C.W. Lubbersstraat 33, 9648 LA Wildervank 
    Telefoon (0598) 621084   
    E-mail: inazijlema@netvisit.nl 
 

Kerkelijk Bureau:        mw. D. Hollander, Menweg 4, 9658 PM Eexterveen 
         Telefoon 0598-468266 
   E-mail: ledenadministratie@protestants-wildervank.nl 
 
Grote Kerk:   Raadhuisstraat 8/Torenstraat 80, Wildervank 
“Concordia”:    Torenstraat 80, Wildervank  
    Tel. (0598) 612255 

 
 
 

1 

 
 

 

Nog wat mail adressen….. 
 

beamteam@lists.protestants-wildervank.nl 
kinderkerk@lists.protestants-wildervank.nl 
liturgie@lists.protestants-wildervank.nl (alleen voor liturgieverspreiding) 
 

Internetadressen voor geïnteresseerde lezers 
 

www.protestants-wildervank.nl  Site voor al onze gemeente leden. 
www.pkn.nl Plaats bij uw favorieten. Internetsite voor al uw inlichtingen van en 
over de SOW-Kerken. 
www.jacobsladder.nl Website met informatie over rouw en trouw, godsdienst 
en geloof. 
www.groningendrenthe.pkn.nl Op deze site vindt u het complete aanbod van 
het PDC in onze regio, aangevuld met alle actuele informatie. 
www.kerkinactie.nl Alle informatie over Kerkinactie. 
www.intratext.com Informatie over en rond de Bijbel in diverse talen, zoeken op 
woord, concordanties etc. (w.o. Nederlands). 
www.kerkrecht.nl Digitaal kenniscentrum voor kerkgenootschappen in 
Nederland. 
www.denieuwebijbelvertaling.nl  Informatie over de nieuwe Bijbelvertaling. 
 

Adreswijziging 
 

Bij verhuizing graag uw adreswijziging z.s.m. doorgeven aan de 
ledenadministratie. Indien u verhuist buiten de grenzen van onze kerk, 
bijvoorbeeld naar Veendam ten noorden van Skagerrak en u wilt bij de kerk van 
Wildervank blijven dan kunt u dit doorgeven bij de ledenadministratie. 
Daarnaast moet u bij de kerkelijke gemeente waar u naar toe verhuist doorgeven 
dat u bij Wildervank wilt blijven. 
Ook graag een adreswijziging naar Context sturen indien u die wilt blijven 
lezen. 
 

Contactadres autodienst 
 

Josien Bouter-Krolis, telefoon 0598- 624460 
 

Collectemunten 
 

Collectemunten zijn alleen te verkrijgen bij: 
J. Rijks, Stoppelmanstraat 55, 9648 AM Wildervank 
Giro NL37INGB0000886710 t.n.v. J. Rijks. Na ontvangst van de betaling worden 
de munten binnen 10 dagen thuisbezorgd 
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Overdenking 
 
Geloofsbeleving. 
 
Het delen van gedachten hoe je het geloof beleeft is best moeilijk. Als je 
naar de bijbel kijkt kun je natuurlijk teksten citeren, maar dat blijft aan de 
oppervlakte als het bij citeren blijft. Wat doen die woorden met je? Word 
je daardoor geraakt en zo ja waarom dan? Als er ruimte is, als er een 
veilige sfeer is dan is het gemakkelijker om iets van je diepere 
geloofsbeleving te uiten. Het gaat er niet zozeer om wat je gelooft maar 
hoe je je geloof beleeft. Jezus leert ons naar elkaar om te zien, aandacht te 
hebben voor elkaar en elkaar te steunen. Je bent altijd bijzonder voor 
elkaar, wanneer je jezelf durft te zijn. Leeftijd, achtergrond, 
cultuurverschillen of uiteenlopende levenservaringen zijn niet belangrijk 
wanneer je elkaar ontmoet in geloofsverbondenheid. De dimensie waarin 
we contact hebben met de ander kent geen tijd of leeftijd. Dat is de 
dimensie van ons geestelijke hart. Harten van mensen die aangestuurd 
worden door de eeuwige liefde uit de bron van ons bestaan. Toen Jezus 
nog op aarde was kon je direct aan Hem vragen stellen over wat Hij 
bedoelde met Zijn woorden en gelijkenissen. Met het op schrift stellen 
van Zijn woorden kwamen ongetwijfeld ook de persoonlijke 
interpretaties van de (mannelijke) tekstschrijvers. Zie de verschillen in de 
evangeliën. Daarna kwamen weer nieuwe Schriftgeleerden die uit 
gingen leggen wat de teksten inhielden. Wat Jezus al of niet bedoeld zou 
hebben? Hoe letterlijk moeten we elke zin in de bijbel lezen? Wordt de 
betekenis van de woorden minder als we er meer beeldspraak in zien 
dan puur letterlijke tekst? Misschien is het stellen van vragen nog 
belangrijker dan de antwoorden die vaak toch persoonlijk zijn. Wat 
dringt er dieper bij je door, woorden uit het hart van iemand over of het 
citeren van Bijbelteksten. Overigens de uitleg van Bijbelteksten verandert 
ook in de tijd en is mede afhankelijk van wie de teksten uitlegt. De geest 
van het Woord verandert echter nooit. Er rust een grote 
verantwoordelijkheid op allen die het geloof doorgeven. Aartsvaders, 
profeten, Schriftgeleerden, apostelen, kerken, geloofsdienaren, onze 
naasten en wijzelf. Laten we elkaar de ruimte geven om het geloof zelf te 
mogen beleven. Niet belerend, maar informerend hoe wij zelf het geloof 
beleven. Het diepe ervaren van ons geloof is persoonlijk, en staat boven 
ruimte en tijd. Steeds opnieuw moeten we ons realiseren dat de lessen 
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van Jezus een Gods geschenk zijn waar we integer en zuiver mee moeten 
omgaan. Als het geloof je raakt komen vooral woorden als verwondering 
naar voren. Is geloofsbeleving niet vooral ook verwondering? 
Verwondering over de schepping. Verwondering over de Schepper als 
mysterie van ons bestaan. Verwondering over de poëzie van de bijbel. 
Verwondering over de samenhang der dingen. Verwondering over 
religieuze ervaringen. Verwondering over gevoelsbeleving. 
Verwondering over het besef er te mogen zijn. Verwondering om je een 
deel van Zijn schepping te mogen weten. Misschien gaat het in wezen 
over de Geest van God die samengebracht is in woorden (bijbel) en die 
zich voor ons uitvouwt als geloof, hoop en liefde in onze geest. 
 
Ingezonden namens het Pastoraat. 
Van Ad Heide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Van de kerkenraad 
De afscheid/bevestigingsdienst stond gepland op zondag 22 september, 
maar is verschoven naar zondag 29 september. De dienst zal dan om 
11:00 uur aanvangen en voorganger is onze consulent ds. R. Poede. 
 
Tijdens de dienst zullen we afscheid nemen van: 
dhr. F. Eggen, kerkrentmeester 
mw. A. Munneke-Oostindier, ouderling eredienst en liturgie  
mw. M. Hensens-Niemeijer, diaken 
mw. A. Middel, diaken. 
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Bevestigd zullen worden: 
Mw. R. Beekman, diaken (secretaresse) 
Mw. J. Somhorst-van de Velde, diaken 
Mw. H. Wieringa-Lammers, voor 1 jaar ouderling met bijzondere 
opdracht.  
Zij zal zich gaan inzetten voor het samenwerkingsproces met andere 
gemeenten. 
Mw. Somhorst-van der Velde zal tevens samen met mw. Wieringa-
Lammers het liturgisch bloemschikken op zich nemen. 
 
Gerda Kloosterhuis 
scriba 

 
Verslag gemeenteavond van 21 mei 2024 
 
Opening: 
Nynke Hollander opende de vergadering met het lezen van 1 Korinthe 
12. Ieder mens heeft zijn eigen talenten. Van de HEERE krijgt ieder zijn 
eigen gaven en talenten, echter deze komen allemaal tot bloei door 
dezelfde Heilige Geest. En al die verschillende gaven/ talenten maakt 
ieder mens uniek. Maakt ieder lid van Christus kerk uniek. De kerk heeft 
dan ook geen vrijwilligers, maar dienende leden. En alle die 
verschillende leden zijn nodig om samen één LICHAAM te vormen. 
Niemand is daar overbodig of minder waard dan een ander. Met alleen 
apostelen, profeten en leraren komen we er niet. Ook hebben we leden 
nodig die genade brengen of genezen, besturen of het rentmeesterschap 
op zich nemen. En al het andere reilen en zeilen. Iedereen is van waarde 
en dient de kerk naar haar of zijn eigen vermogen, door de talenten die 
de Geest afzonderlijk uitdeelt. 
 
De zakelijke vergadering bestaat uit 2 delen. Voor de pauze staat de 
‘Toekomst in de regio’ centraal, geleid door Helma Wieringa-Lammers 
en regio predikant da. Heleen Maat. Na de pauze zijn de jaarrekeningen 
gepresenteerd door penningmeester Bé Windt. Hieronder het verslag 
van ‘Toekomst in de regio’ 
 
Toekomst in de regio: 
Periodiek hebben we overleg met onze buurt gemeentes in het ‘Regio- 
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Overleg’ (Hoogezand-Sappemeer, Ommelanderwijk-Zuidwending), 
Oude Pekela, Nieuwe Pekela, Veendam, Zuidbroek en Wildervank). In 
dit Regio-Overleg is afgelopen maanden afgesproken dat drie van de 
zeven aangesloten gemeenten een opzet gaan maken voor een boven 
plaatselijke (overkoepelende) kerkenraad in wording.  
Zuidbroek, Wildervank en Veendam hebben hierin het voortouw 
genomen. Ze hebben alle drie een gemeenteavond gehouden, waarin da. 
Heleen Maat (regiopredikant) uitgenodigd was. 
In deze drie gemeentes is het belang van samenwerking onderstreept en 
deze kerkenraad in wording gaat vanaf september dit jaar van start. We 
hopen en verwachten dat er nog één of twee andere gemeentes vanuit de 
regio zich zullen aansluiten. 
Tijdens de avond hebben we met elkaar gekeken hoe plaatselijke 
commissies en werkgroepen, die dan zullen worden ingesteld, met 
elkaar in verbinding kunnen blijven en georganiseerd kunnen worden 
als de plaatselijke kerkenraad op den duur vervalt. 
Onder leiding van Helma werd model “duizendpoot Charlie’ 
geïntroduceerd als voorbeeld. 
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Eredienst Medemens Bestuur 

Pastoraat/Diaconie 
Comm. Eredienst & 
Liturgie 
Preekvoorziening 
ICT/geluid 
Kosters 
Organisten 
Beamteam/dienst 
online 
Lectoren 
Kinderkerk/oppas 
Koffieschenken 
Bloemschikken 
Zondagsbrief 

Pastoraat 
Diaconie 
Bezoekteam 
Autodienst 
Context 
Comm. 
Inspiratie en 
ontmoeting 
Web-master 
Sociale media 

Kerkrentmeesters 
Kerkelijk bureau 
Boekhouder 
Beheerder-
reserveringen 
Archivaris 
Schoonmaakteam 
Technische zaken 
Web-beheer 
Kosters 

 
We constateerden dat er heel veel leden actief zijn in onze gemeente. 
Maar ook dat er nog allerlei vragen zijn: 
Hoe houd je iedereen op de hoogte, wie worden het aanspreekpunt als 
de plaatselijke kerkenraad niet meer bestaat. 
Hoe krijg je de plaatselijke knelpunten en problemen bij de gezamenlijk 
boven plaatselijke kerkenraad? 
 
In onze gemeente zou hiervoor model Charlie de duizendpoot in het 
leven geroepen kunnen worden. Het hart van Charlie bestaat uit drie of 
vijf mensen die het bestuur vormen- dit hoeven niet allemaal 
ambtsdragers te zijn- zij maken volgens een jaarplan een rooster om alle 
werkgroepen en commissies periodiek uit te nodigen. Minstens 1 van 
deze mensen heeft een ambt en daarmee zitting in de boven plaatselijke 
kerkenraad en neemt op die manier de knelpunten en problemen uit de 
gemeente mee om te bespreken en gezamenlijk met de andere gemeentes 
te zoeken naar oplossingen. 
 
Voor het nieuw te vormen bestuur, hart van Charlie?, worden mensen 
gezocht. Vooral mensen die kunnen organiseren en besturen. Wie doet er 
mee? 
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Je kunt je aanmelden bij Gerda Kloosterhuis of Helma Wieringa (tel. 06 
18021876): scriba@protestants-wildervank.nl 

 
 
Van de diaconie 

 
Collectedoel STARTZONDAG: Lesbos 

 
Stichting GAin weet zich geïnspireerd door Jezus. Hij ziet mensen zoals 
ze zijn en geeft om hen, ongeacht afkomst, geloof of overtuiging. En met 
diezelfde houding wil GAiN zich inzetten voor kinderen en volwassenen 
in armoede en crisis.  
We hebben contact gehad met de stichting met de vraag waar grote 
behoefte aan is. Hoewel het nu nog zomer is, bereiden ze zich alweer 
voor op de komende winter. In oktober staat er een transport gepland 
richting Lesbos, waar grote vluchtelingenkampen zijn. Daar hebben ze  
in de winterperiode behoefte aan SLAAPZAKKEN. Ook iets, waar je 
nauwelijks bij stilstaat, maar waar heel veel behoefte aan is, is NIEUW 
DAMESONDERGOED.  
 
Wilt u ons helpen om deze collecte in natura te doen slagen? U kunt de 
artikelen tijdens/voor de dienst inleveren, maar ook in de week erna 
kunt u het bij één van de onderstaande diakenen inleveren. Een donatie 
in de collectezak wordt ook op prijs gesteld, zodat we zelf enkele 
artikelen kunnen aanschaffen. U kunt ook een bijdrage overmaken op het 
bankrekeningnummer van de diaconie NL96 RABO 0319 0110 54 o.v.v. 
GAin.           
 
De diaconie 
Menna Hensens, Alie Middel,  
Jeannette Mulder, Josien Bouter   
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Broodmaaltijd      
 
Beste mensen, 
 
Nu het seizoen weer gaat beginnen willen we ook de broodmaaltijden 
weer opstarten. Iedereen is van harte welkom.  
Mensen die alleen zijn, echtparen, jong en oud, iedereen is welkom.  

 
De broodmaaltijden vinden dit jaar plaats op de laatste woensdag van de 
maand (uitgezonderd december). We beginnen altijd om 17.00 uur.  
 
De eerste maaltijd is op woensdag 25 september en de volgende voor dit 
jaar zijn op woensdag 30 oktober en woensdag 27 november.  
Noteer deze data alvast!! 
 
Aanmelden hoeft niet, maar mag weg. De kosten zijn 3,00 euro per 
persoon.  
We hopen u te zien in Concordia.  
 
Hartelijke groet namens het broodmaaltijdteam, 
Gerda Valstar (0598-622873) 
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Startweekend op zondag 8 september 2024. 
 

Op zondag 8 september starten we weer gezamenlijk het kerkelijk jaar. 

Dit jaar gaan we na de kerkdienst met elkaar genieten van een high tea. 

Tijdens deze high tea wordt er een gezellige en uitdagende quiz 

gepresenteerd.  

Hierin u wordt uitgedaagd om over diverse 

onderwerpen zoals de geschiedenis van 

Wildervank en kerk, bijbel, algemene 

kennis en topografie te testen.  

 

Voor jong en oud dus we hopen jullie 

allemaal te zien! 

 

 

Met vriendelijke groet en tot 8 september 

a.s. 

De organisatie, Lida en Corona   
 

 
 

 
Van de redactie 
 
Voor u ligt weer een nieuw nummer van Context. Iedere maand is het 
weer een uitdaging om dit blad vorm te geven en op tijd bij u in de 
brievenbus te bezorgen.  Kopij verzamelen, uitwerken, indelen, 
aanpassen, corrigeren, doorlezen en zo nodig aanpassen door alle 
redactieleden. Daarna wordt de gecorrigeerde en opgemaakte tekst naar 
de drukker gestuurd die dan zorgt voor een keurige uitgave van Context 
zoals u nu in uw handen heeft.  
De laatste tijd komt het regelmatig voor dat er kopij na de inleverdatum 
wordt ingeleverd, soms is de kopij al verstuurd of de indeling al klaar. 
Om er zomaar een stukje tussen te zetten is veel werk en kost tijd en die 
tijd is er niet ivm de deadline van het aanleveren aan de drukker.  
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Om te voorkomen dat we mensen teleurstellen dat hun stukje niet in het 
juiste nummer van Context komt willen we vragen, wilt u iets plaatsen 
in Context lever dan de kopij voor de 15e van de maand in. Mocht u 
onverhoopt een dag later nog iets (belangrijks) willen sturen neem dan 
even contact met een van de redactieleden. In overleg is altijd veel 
mogelijk. 
 
Abonnementsgeld 
Als geheugensteun voor u (omdat de acceptgiro is vervallen) treft u in 
dit nummer van Context een inlegvelletje aan met het verzoek uw 
abonnementsgeld over te maken.   
Er zijn een aantal gemeenteleden die hun abonnementsgeld voor 2024 al 
hebben betaald, deze mensen hoeven uiteraard geen geld over te maken.  
 
Het bedrag van  € 15,00 kunt u overmaken op rek nr van Context  
NL 12 INGB 000 948 0196 o.v.v. naam en adres.  
Mocht u hierbij problemen hebben neemt u dan contact op met één van 
de redactieleden. 
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Zondag 1 september 2024, Leesdienst,  

Predikant/bijzonderheden Ria Beekman 

Collecten Missionair werk, Kerk, 
Onderhoudsfonds 

Lector Helma Wieringa 

Organist Ramon Beekman 

Koster Gerrit Roosjen 

Oppasdienst Lida Koster 

Autodienst Wim Bouter 0598-624460 

 

Zondag 8 september 2024, Startzondag 

Predikant/bijzonderheden Mw N. Hollander 

Collecten GAin, collecte in natura*, Kerk, 
Protestantse Kerk Jonge Generaties 

Lector Frouk Schmaal 

Organist nog niet bekend 

Koster Gerard en Janny Somhorst 

Oppasdienst Martine Velthuis 

Autodienst Familie Velthuis 06-15 10 94 63 

- 

Zondag 15 september 2024  Aanvangstijd 11.00 uur!!! 

Predikant/bijzonderheden Ds M. Lock, Giesenburg 

Collecten Werelddiaconaat, Kerk, 
Onderhoudsfonds 

Lector Dieneke Hollander 

Organist Wim de Olde 

Koster Eise van der Kam 

Oppasdienst Ina Laarman 

Autodienst Aart Euving 0598-617720 



Zondag 22 september 2024 

Predikant/bijzonderheden Mw C. Dun 

Collecten Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds 

Lector Jantina Wolfs 

Organist Ramon Beekman 

Koster Mark en Jeannette Mulder 

Oppasdienst Gea Bandhoe 

Autodienst Ina Zijlema 0598-621084 

 

Zondag 29 september 2024, Afscheid- en bevestigingsdienst 
Aanvang 11.00 uur!! 

Predikant/bijzonderheden Ds R. Poede, Wittewierum 

Collecten Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds 

Lector Joukje Zijlstra 

Organist Dirk Swama 

Koster Gerrit Roosjen 

Oppasdienst Hilda Oosterheert 

Autodienst Wim Bouter 0598-624460 

 

Zondag 6 oktober 2024, Israelzondag 

Predikant/bijzonderheden Mw G. Berends, Kolham 

Collecten Werelddiaconaat, Kerk, 
Onderhoudsfonds 

Lector Liesbeth Pentinga 

Organist Wim van Veelen 

Koster Gerard en Janny Somhorst 

Oppasdienst Dieneke Hollander 

Autodienst Fam Velthuis 06-15 10 94 63 
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Indien u geen prijs stelt op vermelding van uw verjaardag in Context, geef 
dit dan vroegtijdig door aan de redactie. 
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Bedankt!! 
Zoals in u in het vorig nummer van Context kon lezen zijn Baltus en Els 
Nomden nu verhuisd naar Limburg.  Vele jaren waren ze lid van onze 
gemeente. Ze doen ons de hartelijke groeten.  
 

****** 
 
Onze hartelijke dank voor de mooie kaart en de bloemen, die wij 
ontvingen voor onze 55ste huwelijksjaar. 
 
Groetjes Piet en Annie Schuringa 
 

****** 
 
We hadden een prachtige reis: bedankt! 
 
Op 1 oktober vorig jaar namen we afscheid van de Protestantse 
Gemeente te Wildervank. Het was een prachtige dienst met een (voor 
Marien) verrassend slot. En we kregen ook nog een mooi cadeau mee 
van de gemeente. Dat cadeau hebben we besteed aan onze reis door 
Engeland en Schotland. 
 
Voor de reis hadden we niets gepland. We waren zelfs de tijd vergeten 
en daar kwamen we achter toen we nog even een kampeerplek wilden 
reserveren. Helemaal vergeten dat het Hemelvaart en Pinksteren was en 
alles zat dus vol. Gelukkig was er nog een plek op een prachtig 
natuurkampeerterrein in Schildwolde en daar zaten we dan tot na 
Pinksteren. 
 
Eenmaal overgestoken naar Dover begon de echte reis. We volgden 
delen van de pelgrimsroute die Marien in 1999 fietste van Goes naar 
Iona. Dat was goed om nog eens te doen. We vonden bijvoorbeeld de 
pub terug waar Marien destijds strandde met een geblokkeerde knie. Na 
een weekend rust ging het toen wel weer en Iona werd drie weken later 
bereikt. We zagen nu ook op de teller in de auto hoeveel kilometers (en 
mijlen) hij toen per dag aflegde. Dat was veel meer dan hij zich kon 
herinneren. 
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Al snel hadden we door dat we Ierland niet zouden halen. Dat blijft staan 
voor een volgende reis. Nu verkasten we steeds na een week, zodat er 
verder tijd was om dingen te bezoeken. En de eerste vier weken hebben 
we vooral veel uitgerust. Het werk van de laatste jaren, de ziekte van 
Marien vorig jaar en de verhuizing hadden toch meer energie gekost dan 
we in de gaten hadden. We zijn nu weer goed uitgerust. 
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We kampeerden met veel plezier, ook al zat het weer niet heel erg mee. 
De vouwwagen kreeg veel bekijks. In Northumbria stuurde de eigenaar 
van het kampeerterrein zelfs iemand met een drone om ons te filmen. We 
staan nu op hun website. We reisden van Kent naar Suffolk, vandaar  
naar York en via de Muur van Hadrianus naar Stirling. Toen naar 
Aberdeenshire en dwars over naar Skye. Tenslotte naar Kintyre en van 
daaruit konden we nog een dag naar Iona. 
 
Uindelijk maakten de woeste stormvlagen op Kintyre na tien weken toch 
abrupt een einde aan de reis. Een scharnier van het frame begaf het en 
om middernacht moesten we met hulp van de buren een manke tent met 
de hand inklappen. Het lukte nog ook. Daarna werden we gastvrij 
ontvangen door onze oude Schotse gemeente en na een stop bij familie in 
Manchester ging het via Harwich weer terug naar Nieuw-Buinen. 
 
We hebben best veel gezien. We hebben genoten van het kamperen. We 
hebben allerlei mooie ontmoetingen gehad. De zon, de regen en de wind 
hebben onze hoofden mooi schoongeveegd. De reis werd op bepaalde 
momenten ook een afscheidsronde en dat was goed. We zijn weer thuis, 
met nieuwe energie voor een nieuwe levensfase. 
 
Wildervank, heel erg bedankt voor jullie cadeau! Het is zeer goed 
besteed. Een hartelijke groet aan iedereen van twee verse 
‘Drenthenieren’. 
 
Marien & Nelleke Grashoff 

 
 

Kerkenraadsvergaderingen in september 
Woensdag 4 september Moderamen 
Dinsdag 10 september  Kerkenraad 
Dinsdag 17 september  Pastoraat 
 
Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in Concordia 
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A L G E M E E N   N I E U W S 

 
Op vrijdag 13 september 2024 organiseert de Monument- en 

Concertcommissie Grote Kerk Wildervank het traditionele "Jan Bosch 
concert". Het wordt, net als vorig jaar, een "orgel plus" concert. De 

sensationele rock coverband Rolling Pin komt naar onze kerk, ze hebben 
een verrassing in petto: ze gaan samen met het kerkorgel spelen. Onze 

organist Wim de Olde speelt namelijk ook Hammond-orgel in die band. 
Het leek hem, en ook de band, een geweldig idee om hun nummers te 
gaan uitvoeren met het kerkorgel. Er wordt stevige muziek gespeeld 

afgewisseld met rustige nummers en ook songs die voor velen van ons 
jeugdherinneringen oproepen, denk aan Focus, de Beatles of Deep 

Purple.  

 
 

De kerkzaal wordt een concertzaal met prachtige verlichting waar je aan 
statafels kunt genieten, maar er zijn ook stoelen of banken om zittend te 
luisteren. Je kunt ook even in Concordia een drankje halen tijdens het 
concert, het is een gemoedelijke setting. De ramen worden op dat 
moment wel gerepareerd, een orgelconcert was sowieso niet mogelijk, 
maar voor de band maakt dit niets uit, integendeel, het draagt bij tot de 
sfeer. 
 

   Kortom: Een onvergetelijke mix van klassieke rockhits met een 
unieke twist, de energieke vibe van Rolling Pin, bekend om hun 
eigenzinnige repertoire en het majestueuze geluid van het Walcker  
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kerkorgel dat samen met de band de zaal zal vullen. 
 

  Voor wie: Of je nu fan bent van Deep Purple, Joe Bonamassa, Foo 

Fighters, The Beatles, Procol Harum of andere rocklegendes, Rolling Pin 
heeft voor elk wat wils. Hun virtuoze muzikaliteit en aanstekelijke 
energie in een unieke setting staan garant voor een avond die je niet snel 
zult vergeten. Het is voor iedereen, jong en oud, komt allen. 
 

   Praktische info: 

• Datum: Vrijdag 13 september 
• Tijd: 19:30 uur (Vanaf 19 uur deuren open) 
• Tickets: 12 euro, incl. 1 consumptie, verkrijgbaar aan de deur 

Mis deze unieke kans niet om Rolling Pin live te zien met hun kerkorgel-

twist!   Dit wil je niet missen! 

Rock on!      Internet: rollingpin.nl en www.youtube.com/@rollingpinband,  
www.walckerwildervank.nl 

 

 
 

Monument- en Concertcommissie Grote Kerk Wildervank   
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AFDELING WILDERVANK-VEENDAM 
                                                                        
Voor velen zit de vakantie er alweer op of misschien nog even een 
nazomerreisje. 
Om de zomerperiode wat te doorbreken hebben we op 8 augustus een 
middag bij een van de leden in de tuin doorgebracht. Onder het genot 
van een kop thee, koffie en een drankje met allerlei lekkers werd er 
gezellig gepraat. Mede aan de geslaagde middag was natuurlijk het 
mooie weer. 
 

Dan starten we op woensdagavond 11 september met het onderwerp: 
“Kruiden maar dan anders”. Kijken, luisteren en proeven. 

Een leuke ontspannen avond om eens als gast te komen kijken bij 
Passage. 

Vervolgens staan voor 2024 nog de volgende avonden gepland. 
9 oktober: Een lezing van Wim van Laar over het Oekraïns jongenskoor 
“Dzvinochok”. Dit koor komt geregeld naar Nederland wat nogal wat 
voeten in de aarde heeft. 
 
13 november:  Jos Timmermans met het onderwerp: Geestelijke 
verzorging thuis. Als je thuis woont kun je begeleiding krijgen van een 
geestelijk verzorger. Geestelijke verzorging thuis is er voor iedereen die 
behoefte heeft aan ondersteuning bij vragen over het leven. Of je nu  
wel of niet gelooft. 
 
Begin december een kerst doe-ochtend. 
 
11 december: kerstavond met Coby Poelman Duisterwinkel. 
 
De avonden zijn van 19.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur in Concordia, 
Torenstraat 80 in Wildervank. Vervoer kan geregeld worden. 
Dames komt eens naar onze gezellige avonden. 
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Met een hartelijke groet namens het bestuur, 
Roelie Dijk 
tel. 06 15072998  

 
Geniet zoals het komt  
geniet zoals het gaat 
laat het ook weer los 
Als het je verlaat. 

 
Geniet zolang het duurt 

geniet zolang het kan 
met volle teugen 

elk moment ervan 
 
 

 
TVG-cursus Onstwedde 2024-2025……     

…….voor wie meer wil weten over het christelijk geloof of 
bijvoorbeeld toegerust wil worden voor een taak binnen 
de gemeente start op D.V. 12 september de cursus 
Theologische Vorming Gemeenteleden in Onstwedde. 

Acht docenten uit de regio behandelen de volgende onderwerpen: 
Bijbelse feesten, Dogmatiek (Geloofsbelijdenis van Nicea-
Constantinopel), Oude Testament (Beseffen dat God HEER is), 
Praktische Theologie (biddend Bijbellezen, hoe doe je dat?), 
Kerkgeschiedenis (Het Réveil in Oost Groningen), Zending en 
Evangelisatie, Nieuwe Testament (In de voetsporen van Paulus), 
Ook is er ruimte voor ontmoeting en gesprek met andere deelnemers. 
De avonden zijn op donderdag vanaf 19.30 uur tot 22.00 uur in d’ 
Ekkelkaamp, Kerklaan 7 te Onstwedde. U mag kosteloos een avond 
komen kijken. U bent van harte welkom! 
Meer informatie (cursusgids) en aanmelding (voor de gehele cursus of 
per onderwerp):  
Geertje Wubs T: 0599-331480, E: gagwubs@gmail.com   
Of neem een kijkje op de site: www.tvg-onstwedde.nl 
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De wandelgroep heeft een Stadswandeling georganiseerd in 
Appingedam op woensdag 11 september 2024 
Het programma: 
13.00 uur   Verzamelen op parkeerplaats Albert Heijn, 
Overdiep 1, Appingedam  

Daarna lopend naar de haven. 
13.15 uur   bij de boot, 13.30 uur vertrekt de boot 

14.30 uur – 15.45 uur  Wandelen door Appingedam  

15.45 16.15 uur Koffie/thee (eigen rekening) 

16.30 uur  Terug bij de auto’s bij Albert Heijn 
Plm. 17.00 uur  In Veendam 

 
Reiskosten en boot samen   €10,00 (contant betalen aan Rita Sijp) 
Chauffeurs betalen               €   7,00 (contant betalen aan Rita Sijp) 
                   
                  Graag aanmelden voor 4 september bij Rita Sijp  
                  Dr. Bekenkampstraat 16, Veendam 
        Tel. 06-13086418        mail: sijpies@gmail.com 
 
Naam: …………………………………………             Ik wil wel rijden     Ja O   
Nee O 
Ik kan personen meenemen in mijn auto?                                              Ja O   Nee 

O 
Adres en plaats:……………………………………………….. 

       Telefoonnummer/mobiel:……………………….    
       Mailadres:……………………………………….. 
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UITNODIGING INTERKERKELIJKE VROUWENOCHTEND 
 

 
Graag nodigen wij u uit voor een interkerkelijke vrouwenochtend op 
D.V. woensdag 11 SEPTEMBER a.s. in Veendam. 
 
Ineke Bolt komt dan spreken over:  
 
                                WIE BEN JIJ? 
 
naar aanleiding van het Bijbelboek Ezechiël 16: vers 3b tot 15 HTB 

 
We zijn niet onze afkomst, we zijn niet wat we doen of wat we hebben 
of meegemaakt hebben. 
 
Een prachtig lied zegt dat zo bijzonder: 
 

“Nog voordat jij bestond, kende Hij jouw naam. 
Hij zag je elk moment en telde elke traan. 

Omdat Hij van jou hield gaf Hij zijn eigen Zoon. 
 

Hij wacht alleen nog maar totdat jij komt. 
 

Komt tot de Vader. Kom z als jij bent, 
heel je hart al jouw pijn is bij Hem bekend, 

de liefde die Hij geeft de woorden die Hij spreekt 
daarmee is alles klaar totdat jij komt.” 

 
Een vriendin van Ineke zal een kort getuigenis geven op deze ochtend. 
 
Locatie: De Kandelaar, Dr. A. Kuyperstraat 46, 9645 AR Veendam.  
Aanvang: 09.30 uur. 
 
Van harte welkom! 
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