Protestantse Gemeente te Wildervank e.o.

Predikant:

Preses:

Assessor:

Scriba:

Boekhouder:

Diaconie:

Koster:

Kerkelijk Bureau:

Grote Kerk:
“Concordia”:

Vacant

G.J. Laarman, Landbouwstraat 23, 9648 GA Wildervank
Telefoon (0598) 628192 of 06-51498105
E-mail: g.j.laarman@agroweb.nl

Vacant

Gerda Kloosterhuis, Marne 41, 9642 JX Veendam
Telefoon (0598) 621000
E-mail: scriba@protestants-wildervank.nl

B. Wind, K]J. de Vriezestraat 39, 9648 HB Wildervank
Telefoon (0598) 632420

E-mail: penningmeester@protestants-wildervank.nl
Bank- en girorekeningnummers: NL93 SNSB0956693091
of NL85 INGB 0000862760 Beide rekeningen t.n.v.:
Protestantse Gemeente te Wildervank

Diakonie Protestantse Gemeente Wildervank
Bankrekeningnummer: NL96 RABO 0319 0110 54
(Graag doel vermelden voor goede verwerking)

K.H. Zijlema-Wubs

C.W. Lubbersstraat 33, 9648 LA Wildervank
Telefoon (0598) 621084

E-mail: inazijlema@netvisit.nl

mw. D. Hollander, Menweg 4, 9658 PM Eexterveen
Telefoon 0598-468266
E-mail: ledenadministratie@protestants-wildervank.nl

Raadhuisstraat 8/ Torenstraat 80, Wildervank
Torenstraat 80, Wildervank
Tel. (0598) 612255

Nog wat mail adressen.....

beamteam®@lists.protestants-wildervank.nl
kinderkerk@lists.protestants-wildervank.nl
liturgie@lists.protestants-wildervank.nl (alleen voor liturgieverspreiding)

Internetadressen voor geinteresseerde lezers

www.protestants-wildervank.nl Site voor al onze gemeente leden.

www.pkn.nl Plaats bij uw favorieten. Internetsite voor al uw inlichtingen van en
over de SOW-Kerken.

www jacobsladder.nl Website met informatie over rouw en trouw, godsdienst
en geloof.

www.groningendrenthe.pkn.nl Op deze site vindt u het complete aanbod van
het PDC in onze regio, aangevuld met alle actuele informatie.

www .kerkinactie.nl Alle informatie over Kerkinactie.

www.intratext.com Informatie over en rond de Bijbel in diverse talen, zoeken op
woord, concordanties etc. (w.o. Nederlands).

www.kerkrecht.nl Digitaal kenniscentrum voor kerkgenootschappen in
Nederland.

www.denieuwebijbelvertaling.nl Informatie over de nieuwe Bijbelvertaling.

Adreswijziging

Bij verhuizing graag uw adreswijziging z.s.m. doorgeven aan de
ledenadministratie. Indien u verhuist buiten de grenzen van onze kerk,
bijvoorbeeld naar Veendam ten noorden van Skagerrak en u wilt bij de kerk van
Wildervank blijven dan kunt u dit doorgeven bij de ledenadministratie.
Daarnaast moet u bij de kerkelijke gemeente waar u naar toe verhuist doorgeven
dat u bij Wildervank wilt blijven.

Ook graag een adreswijziging naar Context sturen indien u die wilt blijven
lezen.

Contactadres autodienst
Josien Bouter-Krolis, telefoon0598- 624460

Collectemunten

Collectemunten zijn alleen te verkrijgen bij:

J. Rijks, Stoppelmanstraat 55, 9648 AM Wildervank

Giro NL37INGB0000886710 t.n.v. J. Rijks. Na ontvangst van de betaling worden
de munten binnen 10 dagen thuisbezorgd
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Overdenking

Het belang van het hier en nu

Als we willen genieten van het heden, moeten we eerst overtuigd zijn
van het belang ervan. We zijn vaak te veel bezig met het verleden of met
de toekomst. We vinden het moeilijk onverdeeld in het heden te leven.
Als een pingpongballetje dat de hele tijd van de ene kant naar de andere
kant van de tafel gaat, gaan onze gedachten de hele tijd heen en weer
tussen gisteren en morgen. Je moet het balletje vangen, even in je handen
houden en je volle aandacht op het moment richten. Je zult dit
gemakkelijker vinden als je weet hoe belangrijk het hier en nu is. Hier
volgen twee ideeén die deze overtuiging kracht bij kunnen zetten.

Ten eerste is het hier en nu alles wat je hebt. Je kunt een bezoek brengen
aan het verleden, je kunt je een voorstelling maken van de toekomst,
maar je kunt er niet leven. Onze levens voltrekken zich minuut voor
minuut, seconde voor seconde, moment voor moment. In het hier en nu
kruisen het leven en het LEVEN elkaar. Om die reden is het heden iets
heel kostbaars. We krijgen nooit meer een tweede kans om het te leven.
Het is niet voor herhaling vatbaar. Het is een heilig geschenk van God.
Tussen de woorden ergens en nergens zit maar één letter verschil. Zo is
er in het leven maar een klein verschil tussen ergens en nergens. Als je
veel bezig bent met het verleden of met de toekomst, maak je jezelf los
van het heden. Je leeft niet langer in het hier en nu en eigenlijk ben je dan
nergens.

Ten tweede wordt het hier en nu nog belangrijker als je beseft dat het de
plaats is waar God naar ons toe komt. Je ontmoet God in het heden of je
ontmoet Hem helemaal niet. Als je Gods rust wilt ervaren, zul je dit
geschenk moeten accepteren in de echte beleving van het heden. Hoe dat
moment ook is: blij of verdrietig, fantastisch of verschrikkelijk, moeilijk
of gemakkelijk. Alleen in het hier en nu verkeren we in de aanwezigheid
van God. Nu is altijd het juiste moment om de geschenken die God je wil
geven te accepteren.

Commissie Eredienst & Liturgie

NIEUWS

Vanuit de kerkenraad

De kerkenraad heeft besloten om met ingang van het volgende jaar de
dienst van biddag en dankdag te verschuiven naar de zondag erna.

De dankdag van dit jaar zal nog gewoon op woensdag 6 november
gehouden worden. Na die dienst is een gemeenteavond. De
bouwcommissie zal u dan informeren over de restauratieactiviteiten van
ons kerkgebouw. Tevens zullen de kerkrentmeesters u informeren over de
formatieplaatsen in verband met het beroepingswerk.

Van de diaconie

Collecte Werelddiaconaat “Kerk versterkt werk en positie van boeren
in Indonesié”.

Op 16 oktober is het wereldvoedseldag. De diaconie heeft dit jaar als
doel voor de enveloppenactie voor werelddiaconaat gekozen voor een
beter leven voor boeren en hun gezinnen in Indonesié.

Veel boeren op Zuid Sumatra zijn arm omdat hun grond niet genoeg
oplevert.

De verbouw van exportgewassen heeft de grond uitgeput. Kerk in Actie

ondersteunt de kerk op Sumatra die boeren met voorlichting en training

stimuleert om weer biologisch voedselgewassen te verbouwen. Zodat de
grond zich herstelt.



Zondag 6 oktober collecteren we voor dit doel en in deze context is een
envelop van werelddiaconaat toegevoegd waarin u een gift mag geven.

De envelop wordt in de week na 6 oktober bij u opgehaald. De envelop
mag ook in de collectezak worden gedaan of u kunt een gift overmaken
naar de diaconie op rekeningnummer:

NL96 RABO 0319 0110 54 o.v.v. boeren Indonesié.

Uw bijdrage wordt gewaardeerd!

De diaconie.

SCHOENENDOOS ACTIE “Geef een schat”....

U hebt vast de folder al gezien die toegevoegd is aan Context. Zoals ieder
jaar willen we ook dit jaar weer meedoen aan deze actie.

Onrecht, armoede, oorlog, ongelijkheid. Als het niet goed gaat in een
land, raakt dat kinderen vaak het meest. Hun bestaan en hun dromen
staan op het spel. Soms denk je: konden we maar iets doen! Met

de Schoenendoosactie kun je deze kinderen écht helpen. Die doos vol
spullen maakt dat een kind zich gezien voelt, naar school kan en weer
toekomst ziet.

U hoeft niet perse een complete schoenendoos in te leveren, losse
spulletjes mag ook. Bent u niet in de gelegenheid spulletjes te kopen dan
mag u ook financiéle bijdrage leveren.

Uw gevulde schoenendoos kunt u inleveren op zondag 10 en 17
november a.s. Komt u niet inde kerk dan is er op donderdag 28
november tussen 16.00-18.00 uur gelegenheid uw schoenendoos in te
leveren in het jeugdhonk. U/jij mag uw schoenendoos ook inleveren bij
Ria Beekman, Linge 85 of een van de diakenen (voor adressen zie
jaarboekje). Dat mag u ook doen als u uw doos niet zelf kunt brengen.

Op donderdag 28 en zaterdag 27 november zijn we, net als voorgaande
jaren, inleverpunt voor de regio. Vorig jaar zijn er op beide dagen ruim
700 dozen ingeleverd, waarvan door onze gemeente 66 dozen!!

We zoeken daarom voor de donderdag van 16.00-18.00 uur en de
zaterdag van 10.00-11.30 uur extra handen om te helpen alle dozen in
ontvangst te nemen en in de containers te plaatsen.

Voor alle vragen rondom deze actie of extra folders voor buren, familie,
collega’s etc. neem contact op met Ria Beekman, 0598-626880
h.beekman@netvisit.nl of via de mail of een van de diakenen.

U doet toch ook weer mee!!!


https://www.schoenendoosactie.nl/
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Broodmaaltijd

Bij deze doen we een oproep voor wat extra handen om te helpen met
het voorbereiden van deze broodmaaltijden. Het huidige groepije is (te)
klein en als er dan iemand door ziekte/vakantie of anderszins afwezig is
wordt het erg krap.

De broodmaaltijden voorzien in een behoefte en de

contacten en gesprekken zijn waardevol, horen we van de deelnemers.

Ook dit is kerkzijn!!

Kom anders eens een keer meekijken .....de eerstvolgende keer is
Woensdag 30 oktober a.s. om 17.00 uur

Dan dekken we de tafel weer voor een gezellige broodmaaltijd.

Bent u nog nooit geweest, schroom niet, jong en oud, echtparen, mensen
die alleen zijn, iedereen is van harte welkom om in een ontspannen sfeer
samen te eten. Is vervoer een probleem, neem dan contact op met Gerda
Valstar, dan kunnen we dit regelen.

Aanmelden hoeft niet, maar mag weg. De kosten zijn 3,00 euro per
persoon.
We hopen u te zien in Concordia.

Hartelijke groet namens het broodmaaltijdteam,
Gerda Valstar (0598-622873)

Gesprek in de morgen

Woensdagmorgen 23 Oktober is er weer
“GESPREK IN DE MORGEN”
Aanvang 10.00 uur in de kleine zaal van Concordia.
Het onderwerp waar we over gaan praten is “Leven met Engelen”
ledereen is welkom. Graag tot dan!
VVoor meer informatie tel: 631349

Een groet van Joukje Zijlstra.

{\
ZENDING OVER GRENZEN

Zending Over Grenzen STOPT met het inzamelen van tweedehandse
kleding en andere spullen (kleding, schoenen, speelgoed, knuffels,
dekbedden, handdoeken, bedden- en linnengoed, gordijnen).

We willen iedereen danken voor het brengen van spullen in de afgelopen
jaren.

We blijven wel incontinentiemateriaal, spullen voor persoonlijke verzorging
en schoolspullen inzamelen.

Deze hulpgoederen kunnen we heel goed gebruiken:
Persoonlijke hygiéne en verzorging:
Shampoo, zeep, tandpasta, tandenborstels, deodorant, pleisters, luiers,

incontinentiemateriaal en maandverband.

Huishoudelijke artikelen:
Schoonmaakmiddelen en wasmiddel.

Schoolmaterialen:

Rugtassen, schriften, notitieblokken, liniaal, potloden en pennen,
kleurpotloden en stiften, gum, puntenslijper, tekenblokken, kleurboeken
en multomappen (NB: géén ordners en 2- of 4-rings multomappen).
Fietsen (rijklaar)

Naaimachines (elektrisch en compleet)

Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Jakob en Menna Hensens



Van de redactie
Abonnementsgeld

Denkt u eraan uw abonnementsgeld voor Context over te maken.

Het bedrag van € 15,00 kunt u overmaken op rek nr van Context

NL 12 INGB 000 948 0196 o0.v.v. naam en adres.

Mocht u hierbij problemen hebben neemt u dan contact op met één van
de redactieleden.

Bij voorbaat dank,
Henk Nieboer, penningmeester Context.

Dit seizoen geen ‘Geel Boekje’

Jarenlang was de werkgroep Vorming en Toerusting, zo'n 30 jaar
geleden opgericht op initiatief van ds. Sjoerd Runia (van toen nog de
Hervormde Gemeente Veendam) in onze kerk actief. Al in het eerste jaar
werd samenwerking gezocht met andere kerken in en rond Veendam, en
op den duur was het met acht samenwerkende kerken, niet meer dan
logisch dat we werden ondergebracht bij de Raad van Kerken Veendam
e.o.

Het programma was gevarieerd en uitgebreid, er waren ooit jaren met
alles bij elkaar bijna tien verschillende catechesegroepen, je kan het je
haast niet meer voorstellen...

Bijna 30 keer is er een boekje met activiteiten, excursies en kringen
gemaakt. Ondanks dat er de laatste jaren verschillende deelnemende
kerken ophielden te bestaan, hadden we in het seizoen 2019-2020 nog
een goed gevuld boekje met een aantrekkelijk programma en redelijk
goede opkomst. Maar na een paar seizoenen met ‘corona-
onderbrekingen” en nog drie van de oorspronkelijke acht kerken over,
was in het seizoen 2023-2024 voor het eerst de belangstelling voor onze
activiteiten z6 gering dat de helft helemaal niet door kon gaan. Samen
met het feit dat onze werkgroep al jaren heel stabiel is, maar toch ook elk
jaar een jaartje ouder wordt, diende de vraag zich aan: willen we nog
door, en zo ja, hoe? En zo nee, trekken we de pleister er in één keer af, of
heel langzaam?

Zondag 6 oktober 2024, Israélzondag

Predikant/bijzonderheden

Mw G. Berends, Kolham

Collecten Werelddiakonaat, Kerk,
Onderhoudsfonds

Lector Liesbeth Pentinga

Organist Wim van Veelen

Koster Janny en Gerard Somhorst

Oppasdienst Dieneke Hollander

Autodienst Familie Velthuis, 06-15 10 94 63

Zondag 13 oktober 2024

Predikant/bijzonderheden

Ds J. Fortuin

Collecten Diaconie, Kerk, Actie Schoendoos
Lector Marjan Mesman

Organist Wim de Olde

Koster Eise van der Kam

Oppasdienst Lida Koster

Autodienst Wim Bouter, 0598-624460

Zondag 20 oktober 2024

Predikant/bijzonderheden

Ds R. Praamsma

Collecten

Werelddiakonaat, Kerk,

Onderhoudsfonds
Lector Ali Herder
Organist Ramon Beekman
Koster Jeannette en Mark Mulderr
Oppasdienst Martine Velthuis
Autodienst Aart Euving, 0598-617720

10




Zondag 27 oktober 2024

Predikant/bijzonderheden

Dhr E. Vroom

Collecten Diaconie, Kerk, Compassion
Lector Aly van der Kam

Organist Dirk Swama

Koster Gerrit Roosjen

Oppasdienst Ina Laarman

Autodienst Ina Zijlema, 0598-621084

Zondag 3 november 2024, Zendingszondag

Predikant/bijzonderheden |Dhr H.J. Stoel

Collecten Zending, Kerk, Onderhoudsfonds
Lector Dieneke Hollander

Organist Wim van Veelen

Koster Janny en Gerard Somhorst
Oppasdienst Gea Bandhoe

Autodienst Familie Velthuis, 06-15 10 94 63

Alle diensten beginnen om 9.30, tenzij anders aangegeven
Er is iedere zondag oppas aanwezig, tenzij anders aangegeven
*zie artikel elders in Context
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We concludeerden dat het mooi geweest is, maar dat we gaan stoppen met
de manier waarop we het bijna 30 jaar gedaan hebben. Einde van de
werkgroep met reguliere vergaderingen, een jaarprogramma, 't Gele
Boekje etc.

Voor kansrijke incidentele activiteiten zijn we nog wel ‘oproepbaar’ en
‘inzetbaar’, dus heeft u een idee, deel het gerust met ons.

Met een hartelijke groet voor u allen, de leden van de werkgroep
Vorming en Toerusting

Pastor Eppo Vroom,
Ina de Vries, nl (secr.)
Piet ten Have,

Harry Huisman,
Trijnie de Jonge,
Marjan Pierhagen,

12



Indien u geen prijs stelt op vermelding van uw verjaardag in Context, geef
dit dan vroegtijdig door aan de redactie.

Kerkelijke stand

Zie kerkeblad zelf......

Kerkenraadsvergaderingen in oktober
Dinsdag 1 oktober = Diaconie
Dinsdag 29 oktober Pastoraat
Dinsdag 29 oktober Diaconie

Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in Concordia
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ALGEMEEN NIEUWS

Passage
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AFDELING WILDERVANK-VEENDAM

We zijn het seizoen begonnen met een zeer geslaagde avond over
kruiden en specerijen. Kruiden komen uit de landen met een gematigd
klimaat en specerijen uit overzeese gebieden, zoals de VOC landen van
vroeger. Kruiden en specerijen zijn smaakmakers en goed voor je
gezondheid. ledereen kent Klazien uit Zalk wel. Ook zijn we nog even
creatief bezig geweest met het maken van een Lavendel zakje.

9 oktober staat Wim van de Laar uit Hoogezand op het programma. Hij
organiseert de reizen en concerten van het Oekraiens jongens koor
"Dzvinochok” dat al vele keren in Veendam heeft opgetreden. Het
wordt vast een interessante lezing met mooie muziek van het koor.

Gasten zijn van harte welkom.
De avond begint met koffie/thee om 19.30 uur en is om 22,00 uur
afgelopen.

Met een hartelijke groet van het bestuur,
Roelie Dijk, 06 15072998.

Aandacht is gezien worden, oog voor jou
aandacht is toewijding, iemand voor jou
aandacht is een oase, weg van de snelweg
aandacht is attent zonder op de baat te letten
aandacht moet niets, doet veel

aandacht schept ruimte waar het knelt
aandacht kost geen tijd maar schept tijd
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aandacht is ervaren dat je er mag zijn
aandacht geven is aandacht ontvangen

aandacht vragen is een mensenrecht
aandacht geven is mensen liefde.

Marinus van den Berg

Verslag stadswandeling Appingedam 11 september 2024

De wandelgroep is vroeg begonnen met het organiseren van een
stadswandeling door Appingedam, mede omdat er nu een boottocht in
de route is opgenomen.

Met 20 wandelaars hebben we Appingedam bewonderd. Om 12.30 uur
zijn we vanaf de PKN kerk Veendam naar Appingedam gereden waarna
we bij de AH hebben geparkeerd en wandelend naar de haven zijn
gegaan waar we op de rondvaartboot zijn gestapt. De rondvaart duurde
1 uur, tijJdens de vaart kregen we een mooi beeld van Appingedam met
z'n hangende keukens en veel stadsgezichten.

Na de rondvaart zijn we wandelend door de straatjes van Appingedam
gegaan. Albert Gort had een route uitgezet van plm. 4.5 km en hebben
we stil gestaan 3 bijzondere gebouwen. (de synagoge, een kerk door een
bijzondere Groninger architect Reitsma ontworpen en de bekende
Nicolaikerk). 16



We hebben de wandeling afgesloten met een drankje in een restaurant in
de haven. Het was een mooie start van het seizoen 2024-2025.

Dinsdag 8 oktober 2024 is de volgende wandeling.
( opgave bij Rita Sijp tel . 06-13086418 mail: sijpies@gmail.com)

Succesvol optreden Rolling Pin met kerkorgel Grote Kerk
Wildervank.

(Bericht van Peter Panneman, bron.)

De band Rolling Pin heeft afgelopen vrijdag met een daverend optreden
bewezen dat rockmuziek ook samen met een kerkorgel uitgevoerd kan
worden. De ruim 200 bezoekers hebben genoten van de rocknummers
van de coverband die met een flinke dosis energie de avond vulde met
hun eigenzinnige repertoire. Frontman Job maakte indruk met zijn zang
en virtuoze gitaarspel en Wim speelde blijkbaar moeiteloos mee op het
kerkorgel. Bassist Tim en drummer Ronald zorgden voor de, onmisbare,
stabiele basis.

Organist Wim van de kerk en mede bandlid, die ook de PR voor zijn
rekening heeft genomen, zei dat de organiserende Monument- en
concertcommissie en de band geen idee hadden hoeveel belangstelling er
zou zijn. Wim: bij zo'n experiment is het altijd afwachten of er
belangstelling is. Gelukkig bleek, mede door de ruime media aandacht,
de opkomst boven verwachting goed.

Voor de band was het een flinke uitdaging om het repertoire samen met
het kerkorgel te brengen. Organist Wim meldt dat een pijporgel wel iets
compleet anders is dan het Hammondorgel, waar hij normaal meespeelt
in de band. Hij moet nu steeds registers aan en uit schakelen om de
gewenste sound te krijgen. Het orgel moet geen hoofdrol spelen, het
staat ten dienste aan de band en de muziek.

Aan het eind van een aantal nummers werd het orgel wel geheel
losgetrokken om ‘episch’ te eindigen.
De bezoekers waren zeer positief over de hele avond. Geluidsman
Arnoud van der Laan kreeg complimenten voor deze, best wel moeilijke,
klus: Hoe mix je een band met kerkorgel in een galmende kerk?
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Sommige mensen waren verbaasd dat de kerk een rocktempel was
geworden waar je in de kerkzaal een drankje kon drinken aan statafels of
zittend in de kerkbanken of aan tafels. Dat de kerk, vanwege
restauratiewerkzaamheden, enigszins op een bouwplaats leek met het
orgel achter plastic was geen enkele belemmering. De band had zelf ook
gezorgd voor een complete lichtshow inclusief rookmachine, dit alles
bediend door Ramon, om de concertsfeer compleet te maken.

Bé, voorzitter van de Monument- en concertcommissie Grote Kerk
Wildervank, gaf nog even mee dat hij alle medewerkers en vrijwilligers
wil bedanken die dit concert in de kerk tot een succes gemaakt hebben.
Blijkbaar zijn er al fans van deze geweldige combinatie van band,
kerkorgel en de monumentale kerk want velen verlieten de kerk met de
opmerking: “Volgend jaar weer?” We zullen zien...

(Foto gemaakt door Peter Panneman)
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Informatie- en kennismakingsbijeenkomst:

D

Theologische Verdieping voor Geinteresseerden Assen
Woensdagavond 9 oktober 2024, 19.30 - 21.30 uur
Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen

Is er voor godsdienst nog wel plaats nu kennis en wetenschap een
enorme opmars maken.

Wat moet je zeggen als iemand je vraagt “Geloof jij dat nog?”

Nu ... laten we met elkaar een reis door het landschap van de theologie
gaan maken. Van enthousiaste leraren horen we hun verhalen en van uw
medereisgenoten leren we door hun vragen om met elkaar het gesprek
aan te gaan. U zult merken dat uw route veelbelovend, verfrissend,
verrassend, verrijkend, veelkleurig gaat worden!

‘Mijn zelfvertrouwen met betrekking tot het spreken over het geloof is
aanzienlijk vergroot.”

Op 9 oktober maakt u kennis met ons en kunt u ons alles vragen wat u
maar weten wilt. Ook een tweetal docenten zijn aanwezig. En op 15
oktober starten uw eerste lessen vanaf 09.00 u. Vergeet ook niet onze
website te raadplegen: www.tvgassen.nl

We zien u graag verschijnen en het belooft een bijzondere avond te
worden. Bij binnenkomst staan koffie/thee met koek klaar. Er zijn geen
kosten aan deze avond verbonden.

19

UITNODIGING INTERKERKELIJKE VROUWENOCHTEND

Graag nodigen wij u uit voor een interkerkelijke vrouwenochtend op
D.V. woensdag 9 OKTOBER a.s. in Veendam.

Hinke Braam-Smit komt dan spreken over: ROUWEN OF BEROUWEN

Rouwen, hoe doe je dat? Wat is het wel en wat niet?

Hoe kan ik mezelf en anderen daarbij helpen en wat betekent God daarin
voor jou en mij?

Locatie: De Kandelaar, Dr. A. Kuyperstraat 46, 9645 AR Veendam.
Aanvang: 09.30 uur.

Van harte welkom!

Uitnodiging: uitleg over en excursie naar de Joodse begraafplaats te
Ommelanderwijk

Op 29 september is er gelegenheid om - na een uitleg over joods
begraven en diverse joodse begrafenisrituelen en de symboliek op de
grafstenen - de Joodse begraafplaats in Ommelanderwijk te bezoeken,
een bijzondere plek (met ruim 300 graven).

B orit verzocht op de Joodse
hoofddeksel te dragen.

Mannen en jongens
begraafplaats een

Datum, tijd en plaats: zo. 29 september 2024, 14.45
uur in Het Gebouw bij de kerk Ommelanderwijk, Kerkpad 5.

Rond 16.00 uur gaan we naar de begraafplaats. Eindtijd ca. 17.00 uur.
Kosten: € 7,00 p.p. (incl. koffie/ thee)

Opgave: t/m ma. 16 september 2024 bij Harry Huisman, (0598) 617 061
of huismanhh@kabel.netvisit.nl

Vervoer: Bij voorkeur per fiets. De afstand tot de ingang van de
begraafplaats is vanaf de kerk 1,6 km, en vanaf het eind van de
bebouwing aan de Sluisweg 0,6 km. Voor wie deze afstand te groot is om
te lopen of te fietsen, regelen we het vervoer onderling (carpoolen), want
bij de begraafplaats is de parkeerruimte beperkt.

I.s.m. de werkgroep Vorming en Toerusting van de PKN Stadskanaal.
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http://www.tvgassen.nl/
mailto:huismanhh@kabel.netvisit.nl

