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Nog wat mailadressen….. 
 

beamteam@lists.protestants-wildervank.nl 
kinderkerk@lists.protestants-wildervank.nl 
liturgie@lists.protestants-wildervank.nl (alleen voor liturgieverspreiding) 
 

Internetadressen voor geïnteresseerde lezers 
 

www.protestants-wildervank.nl  Site voor al onze gemeente leden. 
www.pkn.nl Plaats bij uw favorieten. Internetsite voor al uw inlichtingen van en 
over de SOW-Kerken. 
www.jacobsladder.nl Website met informatie over rouw en trouw, godsdienst 
en geloof. 
www.groningendrenthe.pkn.nl Op deze site vindt u het complete aanbod van 
het PDC in onze regio, aangevuld met alle actuele informatie. 
www.kerkinactie.nl Alle informatie over Kerkinactie. 
www.intratext.com Informatie over en rond de Bijbel in diverse talen, zoeken op 
woord, concordanties etc. (w.o. Nederlands). 
www.kerkrecht.nl Digitaal kenniscentrum voor kerkgenootschappen in 
Nederland. 
www.denieuwebijbelvertaling.nl  Informatie over de nieuwe Bijbelvertaling. 
 

Adreswijziging 
 

Bij verhuizing graag uw adreswijziging z.s.m. doorgeven aan de 
ledenadministratie. Indien u verhuist buiten de grenzen van onze kerk, 
bijvoorbeeld naar Veendam ten noorden van Skagerak en u wilt bij de kerk van 
Wildervank blijven dan kunt u dit doorgeven bij de ledenadministratie. 
Daarnaast moet u bij de kerkelijke gemeente waar u naar toe verhuist doorgeven 
dat u bij Wildervank wilt blijven. 
Ook graag een adreswijziging naar Context sturen indien u die wilt blijven 
lezen. 
 

Contactadres autodienst 
 

Josien Bouter-Krolis, telefoon 0598- 624460 
 

Collectemunten 
 

Collectemunten zijn alleen te verkrijgen bij: 
J. Rijks, Stoppelmanstraat 55, 9648 AM Wildervank 
Giro NL37INGB0000886710 t.n.v. J. Rijks. Na ontvangst van de betaling worden 
de munten binnen tien dagen thuis bezorgd. 
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In memoriam  –  Betske Mezach – van der Meulen 

 
De HEERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in 
eeuwigheid. 
Het zijn de woorden uit Psalm 121, die boven aan de rouwkaart 
geschreven staan. En de woorden die zijn meegegeven bij de huwelijkse 
inzegening van Harry en Bets. 
 
Bets werd geboren op 7 september 1940 in Niawier, als Betske van der 
Meulen. Bets groeide op, op de boerderij in Niawier, Oost Dongeradeel 
(dat moest er altijd even bij gezegd worden). Een gezin van 7 kinderen 
waar mem haar handen vol aan had. Maar daar leerde je als kinderen 
wel hard van werken en aanpakken. 
 
En Bets was een harde werker, een echte doorzetter. En ze kon ook goed 
leren. Als Bets iets wist, en het zat in haar hoofd, dan ging het er ook niet 
zomaar uit. Ze kon het daarna ook heel goed aan anderen uitleggen. 
 
Harry en Bets kwamen eind jaren 60 hier wonen met hun gezin, omdat 
Harry een baan kreeg op het kleine politie bureau van Wildervank. De 
meeste mensen kenden hun dan ook wel, omdat net als de familie van 
collega agent Gelderloos, ook de familie Mezach onder 1 dak met het 
politiebureau woonden. U kunt deze nog steeds herkennen als de 3 
onder 1 kap om de hoek van de kerk, met boven de meest rechter deur, 
de Nederlandse Leeuw. Helaas overleed Harry veel te vroeg, in 1979. En 
werd Bets al op haar 38e weduwe. Ze heeft een roerig leven achter de rug 
waarin veel is gebeurd. 
 
We mogen haar herinneren als iemand die graag alles tot in de puntjes 
regelde en iemand die voor een ander klaar stond. Ze kookte voor de 
gevangenen in de politie cel en had een luisterend oor, maakte alle 
kleding voor het gezin zelf, was een toegewijd zuster in Open Haven en 
legde vele bezoeken af. Momenten om te genieten waren voor haar de 
vele fietstochten die ze maakte, dagjes uit, kampeer en ski vakanties met 
haar gezin en familie. Met als hoogte punt toch wel die verre reis met de 
kerk naar Israël. 
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En die kerk en haar gemeente hier in Wildervank waren haar heel erg 
dierbaar. Bets was een zeer gelovig mens en was een trouwe bezoeker 
van de kerk waarvoor ze zich veel inzette. Ook voor de Passage heeft ze 
zich veel ingezet, was onder andere bestuurslid en actief lid van het 
eerste uur. Dit jaar, op 12 december 2024, zou ze 55 jaar lid zijn geweest. 
 
De afgelopen 4 jaar woonde Bets in het AG Wildervankhuis, een eigen 
appartementje in de Veenborg, omdat alleen wonen helaas niet meer 
ging. Hier was hele liefdevolle verzorging door het verplegend 
personeel. En heeft zij tot het laatste toe gewoond. Een leven lang op weg 
zijn. En het is een heel roerig leven geweest. Tijdens de dienst heb ik veel 
verteld en ook veel niet gezegd. We lazen tijdens de dienst naast Psalm 
121 ook uit de 2 Korinthe 4: 16-18 
 
De mens veranderd een leven lang. Zelfs van dag tot dag kan een 
mensen leven anders zijn, kunnen gedachten anders zijn. En als je een 
leven leeft kan dit soms zo lang duren, maar als een leven geleefd is, lijkt 
het bijna altijd te kort. Onze Hemelse Vader haalt vroeg of laat ons 
allemaal naar huis. Ook als we denken dat ons leven hier op aarde nog 
niet klaar is. Ook als we nog zoveel hadden willen zeggen, maar daar de 
woorden niet voor konden vinden. 
 
En dan mogen we ons oog laten vallen op dat laatste vers. 

Houden je ogen immers niet gericht 
op de dingen die je ziet, 
maar op de dingen die je niet ziet; 
want de dingen die je ziet, zijn tijdelijk, 
maar de dingen die je niet ziet, zijn eeuwig. 

 
De HEERE heeft onze geboorte gewild, hij heeft ons in het donker, in de 
moederschoot gemaakt, ook toen we nog niet zichtbaar waren. En die 
dingen die je niet ziet zijn voor eeuwig. Hij heeft ons gemaakt om ons te 
bewaren. En Hij is ook die gene die kijkt in het verborgene. Daar waar je 
alles wegstopt wat niemand anders mag zien: je pijn, je verdriet, je angst, 
je boosheid en ook je liefde. De HEERE is diegene die jouw ziet zo als je 
daadwerkelijk bent. Hij kent niet alleen wie jij aan de ander om je heen 
laat zien, aan de buiten kant, nee, ook wie jij ten diepste bent, aan de 
binnenkant.  
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En soms is het heel moeilijk om te vertrouwen op wat je niet kunt zien. 
En dan mogen we psalm 121 lezen, dat pelgrimslied. Dat bedoeld is om 
je hele leven mee te gaan. 
 
In de vroege ochtend van 19 oktober 2024 is vredig ingeslapen in de 
armen van haar Heiland Bets Mezach - van der Meulen, in de leeftijd van 
84 jaar. We bidden dat ze thuis mag komen, bij haar Vader die haar ziet 
zoals zij is. Bij haar Herder die nooit zal slapen. 
 
– Nynke Hollander 
 

In memoriam -      Roelf Nomden 
 
Veilig in Jezus armen, tot dat Hij komt. 
Het zijn de woorden die boven de advertentie staan, en straks op 
de grafsteen ter herinnering. Het zijn woorden die Roelf en Binie 
samen hebben uitgezocht. En ze verwoorden zo goed, hoe Roelf in 
het leven stond.  
Roelf werd geboren op 11 september 1939 hier in Wildervank, 
waar hij opgroeide en zijn hele leven lang heeft gewoond. Begin 
jaren 60 leerde hij Binie kennen. Dit meisje uit Hoogkerk bleek de 
liefde van zijn leven. En zij trouwden op 12 juni 1964. Ze hadden 
een gelukkig huwelijk en hadden vooral elkaar. Samen konden 
jullie alles aan.  
Dit jaar mochten zij samen nog het 60 jarig huwelijksjubileum 
vieren. Samen kregen zij een zoon, Albert. Hij werd 
wereldkampioen flipperen, wat waren jullie trots op hem. De 
wedstrijd bekers staan nog steeds in de vensterbank. En jullie zijn 
nog met hem mee geweest naar Las Vegas voor het WK. Albert 
was getrouwd met Jantina. 
 
Roelf werkte bij de PTT-post, waar hij helemaal opklom tot adjunct 
directeur. Hij vertelde mij met grote trots dat het mooiste aan die 
baan toch wel was: problemen oplossen.  
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Een oplossing vinden, waar een ander nog niet aan had gedacht. 
Hij heeft bij de post zijn 40 dienst jaren vol gemaakt. En mocht toen 
met pensioen. 
 
Naast zijn werk heeft Roelf ook heel veel betekend voor de kerk. 
En heel veel verschillende taken uitgevoerd. Nog tot aan Ds. Slob 
en Ds. Van t Hof. Onder andere door zijn beroerte lukte het niet 
meer om als ambtsdrager zijn taken waar te maken, en gaf hij, zo 
gezegd, het stokje door aan de volgende generatie. 
En wie Roelf niet kende van de PTT post of van de kerk, die kende 
men hem wel van de volleybal. Dit was zijn grote passie en hij 
heeft deze sport vele jaren met plezier beoefend. Hij deelde zijn 
passie voor de sport ook graag met anderen en was jarenlang een 
gerenommeerd volleybal coach. 
 
Helaas gaat het leven niet altijd voor de wind. En moesten jullie 
veel te vroeg afscheid nemen van eerst Jantina en een half jaar later 
van Albert. Het is een periode die Roelf nooit echt heeft kunnen 
afsluiten. Daarna werd hij ook nog eens ziek, blaaskanker. En 
kwam er weer een tegenslag. Waar er in December nog zoveel 
hoop was gevestigd op de laatste operatie, bleek dat afgelopen 
voorjaar behandeling niet meer zou helpen. 
Ondanks al die tegenslag, bleef Roelf een rots vast vertrouwen 
houden in zijn Heiland. God heeft ons geen kalme reis belooft, 
maar wel een behouden aankomst.  
En dat rots vaste vertrouwen gaf hem de berusting die hij nodig 
had, om het aardse leven en de liefde van zijn leven, achter zich te 
laten. We leven in Christus en mogen verwachten dat als Hij komt, 
ook wij deel zullen hebben aan Zijn hemelse majesteit. 
Roelf zijn antwoord hierop, is de tekst die hij hier op aarde nalaat, 
als getuigenis van zijn geloof: Ik verblijf veilig in Jezus armen, tot aan 
Zijn wederkomst hier terug op aarde.  
Op donderdag 19 september 2024 is in vrede met Christus 
heengegaan Roelf Nomden, in de leeftijd van 85 jaar. Een 
zorgzame man en liefdevolle vader.  
– Nynke Hollander   6 



 
 
 
 
 
 

 

 
Vanuit de diaconie 
Collecte voedselbank, 12 januari 

De medewerkers van de voedselbank zijn altijd blij verrast als de 

producten die we vanuit onze kerk inzamelen, gebracht worden. 

Wat fijn dat u het hele jaar door denkt aan de medemens die wel 

een steuntje in de rug kan gebruiken.  

Al enkele jaren collecteren we in januari voor de voedselbank in 

Veendam. Op zondag 12 januari gaan we dit ook weer doen. Met 

dit geld kan de voedselbank zelf (verse) producten kopen. 

Bovendien vragen we u om op die zondag ook iets mee te nemen 

in natura. Waar ze het meest behoefte aan hebben is momenteel 

houdbare melk, maar ook aan de volgende  lang houdbare 

producten is behoefte, zoals: zonnebloemolie of olijfolie, 

groenteconserven, soep in blik of zak, zilvervliesrijst, volkoren 

pasta, vis in blik, havermout, couscous, koffie en thee. Misschien 

overbodig om te zeggen, maar let u op de houdbaarheidsdatum? 

Sommige artikelen worden namelijk niet direct in de pakketten 

gedaan. Voordat de dienst begint, mag u de boodschappen op het 

podium neerleggen. Het gaat deze zondag om om te zien naar 

mensen in armoede in onze eigen omgeving. De diaconie hoopt op 

een flinke opbrengst!! 

Een hartelijke groet van de diaconie, Ria, Jeannette, Janny, Josien. 
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Schoenendoos actie 
Wat hebben we weer een geweldig aantal van 83 schoenendozen 

ingezameld (vorig jaar 66).  Op de inzameldagen zijn er nog eens 

518 dozen en heel veel losse bruikbare spullen ingeleverd door 

kerken, scholen en particulieren. In 

totaal zijn er 8 volle containers op 

transport gegaan. Dank aan  

iedereen die zich op welke manier 

dan ook heeft ingezet om deze actie 

te doen slagen. Door enthousiasme 

van eenieder voor deze actie gaan 

we hier zeker mee door! 

 

Wandelen in het natuurgebied ‘’ De wijde blik’’ 
Op dinsdag 10 december kwamen we met 12 personen bij elkaar 

om een door Albert Gort uitgezette wandeling van plm. 5 km te 

lopen. Via Buitenwoel liepen we richting plan Noord om daar 

dwars door het veld en langs de oude AE te lopen. Het was daar 

flink drassig maar dat mocht de wandelpret niet drukken. Zo weer 

terug naar ons beginpunt waar na 5 km de koffie en thee met 

gebak deze keer, al voor ons klaar stond. Het was goed 

wandelweer en erg gezellig. 

 

De volgende wandeling is 

op dinsdag 14 januari 2025 

om 13.30 uur.  

We starten dan op het 

Beneden Westerdiep 93. 

Van harte welkom,  

Rita Sijp. 
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Eindejaarscollecte 2024 
Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk 
 
Onze gemeente is een plek waar mensen zich thuis voelen en 
geloof en vertrouwen in God met elkaar delen. Een gemeente die 
zorg draagt voor mensen, in de buurt en ver weg.  
Het jaarthema van de Protestantse Kerk: Als nieuw! Leven in het 
licht van Gods koninkrijk roept ons als gemeente daartoe op.  
 
Scriba René de Reuver zegt over dit thema: ‘We bidden om de 
komst van het koninkrijk van God. Tegelijkertijd weten we dat het 
koninkrijk nabij is. Het is overal waar Jezus zich laat vinden en wij 
ons door Hem laten vinden. Deze levenshouding daagt ons uit om 
‘als nieuw’ te leven.’  
 
Als gemeente zetten we ons in voor onze medemensen. 
Geïnspireerd door Gods Woord, geven we daaraan gestalte in 
gespreksgroepen, catechese, koffieochtenden, pastoraat en 
diaconaat voor mensen dichtbij en ver weg.  
Deze activiteiten kunnen we alleen organiseren dankzij uw gebed 
en trouwe financiële bijdrage. Daarom vragen we u om een extra 
gift om ook in het nieuwe jaar een inspirerende gemeente te 
kunnen zijn. Geef aan de eindejaarscollecte tijdens de kerkdienst of 
maak uw bijdrage over.  
 
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun! Geef voor uw  
Gemeente! 
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Zondag 5 januari 2025 Nieuwjaarsdienst 

Predikant/bijzonderheden Mw. T. Huizing 

Collecten Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds 

Lector Liesbeth Pentinga 

Organist Dirk Swama 

Koster Familie Somhorst 

Oppasdienst Ina Laarman 

Autodienst Ina Zijlema 0598-621084 

 
 
 

Zondag 12 januari 2025 

Predikant/bijzonderheden Mw. G. Berends 

Collecten Voedselbank* , Kerk, 
Onderhoudsfonds 

Lector Marjan Mesman 

Organist Niet bekend 

Koster Familie Mulder 

Oppasdienst Martine Velthuis 

Autodienst Velthuis 06-15109463 

 
 
 

Zondag 19 januari 2025, 10.00 uur Raad van Kerken 

Predikant/bijzonderheden Raad van Kerken 

Lector Ali Herder 

Autodienst Bouter 0598-624460 
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Maak uw gift als volgt over via internetbankieren, via mobiel bankieren of op het 

overschrijvingsformulier van uw bank.  

 

Naam ontvanger:  Protestantse gemeente Wildervank 

Rekening (IBAN):  NL85 INGB 0000862760 of  NL93 SNSB 0956 6930 91  

Betalingskenmerk:  Eindejaarscollecte 

 



 
 

Zondag 26 januari 2025 

Predikant/bijzonderheden Dhr. Snip 

Collecten Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds 

Lector Aly van der Kam 

Organist Niet bekend 

Koster Eise van der Kam 

Oppasdienst Geja Bandhoe 

Autodienst Euving 0598-617720 

 
 

Zondag 2 februari 2025 Werelddiaconaat 

Predikant/bijzonderheden Mw. N. Hollander 

Collecten Werelddiaconaat; Ethiopië aanpassen 
aan klimaatverandering,  
Kerk, Onderhoudsfonds 

Lector Dieneke Hollander 

Organist Niet bekend 

Koster Familie Somhorst 

Oppasdienst Hilda Oosterheert 

Autodienst Zijlema 0598-621084 

 
 
 

- Alle diensten beginnen om 9.30, tenzij anders aangegeven 

- Er is iedere zondag oppas aanwezig, tenzij anders aangegeven 

- *zie artikel elders in Context 
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Voortgang restauratie 

Even een korte samenvatting van de gebeurtenissen in en buiten 
de kerkzaal. 
Aan de westkant vorderen de werkzaamheden. De ramen zijn 
geheel gerestaureerd en weer terug geplaatst en ook zijn er nieuwe 
voorzetramen gemonteerd. Ondertussen moest er het nodige 
hersteld worden aan het metselwerk. De planning is nu dat in de 
eerste helft van deze maand het sauswerk aan de binnenkant 
gedaan kan worden waarna in de tweede helft de steigers 
verplaatst worden naar de noordkant om daarna met het tweede 
deel te kunnen beginnen. 
Omdat er met verschillende vakmensen wordt gewerkt het 
natuurlijk van belang om alles goed te plannen en zoals we dat nu 
ervaren gaat dat voorspoedig onder leiding van de 
Monumentenwacht, Flip Eggen en Gerrie Ham.  
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Henk Wieringa 
 
         
Onderstaand bericht is ingebracht door Gerrie Ham.  

Brieven van Andries. 

Beste Piet, 

De feestdagen liggen weer achter ons, en dat waren er no al wat. Immers 

ze vielen deze keer niet samen met een zondag. Wat dat betreft voor jou en 

mij dus wel voordelig, omdat het betekende een paar extra vrije dagen.  

Maar de dominees moesten natuurlijk heel wat diensten leiden en 

samenkomsten bijwonen. Al behoef je met hen nu ook weer niet te veel 

medelijden te hebben, want toen ze voor het domineeschap kozen wisten 

ze dat dit eraan vast zou zitten. Ik ken trouwens ook wel predikanten die 

niets liever doen dan het Evangelie verkondigen, en daar gezond bij 

blijven.     12 



Bovendien maken ze lang niet zoveel preken meer als vroeger omdat ze 

haast allemaal elke zondag een keer ruilen. En tegenwoordig krijgen velen 

na de feestdagen een week vakantie om even uit te blazen. Wat dat betreft 

ligt het met de kosters heel anders! 

Onze dominee heeft de gewoonte om in de Oudejaarsavonddienst de 

kosten en zijn vrouw, de organisten en nog enkele anderen even met een 

paar woorden te bedanken voor hun werkzaamheden in het afgelopen jaar.  

En eerlijk gezegd vind ik dat wel een goede gewoonte, want deze worden 

niet altijd voldoende opgemerkt en gewaardeerd. Zo zit er bijvoorbeeld ook 

aan het kosterschap heel wat vast. Ik weet dat van dichtbij, omdat ik een 

koster in de familie heb gehad, en toen wel eens het een en ander hierover 

hoorde. 

Het is namelijk geen kleinigheid om te zorgen dat de kerk en de lokalen 

altijd goed schoon zijn. Daar zit meer werk in dan de meesten in de gaten 

hadden. Bovendien moet je ook de verwarming zo regelen dat Jantje 

Koukleum het er ook behaaglijk vindt, en Jan Heetgebakerd toch niet 

klaagt dat het er is om te stikken. Nu, ga daar maar aan staan. Het is een 

onmogelijke taak! 

Ja, en de koster moet er eveneens zorg voor dragen, dat de versjes goed op 

het bordje komen te staan. Want als hij daar vers 3 op zet, en de dominee 

geeft vers 4 op, dan zingt de grootste helft van de gemeente vers 3, en 

sluit de andere helft zich, na de eerste regel, daarbij aan, om niet tegen 

elkaar in te zingen. En nu kun je misschien zegen dat dit goed is voor de 

dominee, omdat hij niet moet menen het in de kerk alleen voor het zeggen 

te hebben, maar er zijn we andere en betere manieren om het dat aan het 

verstand te brengen. Aangenomen tenminste dat dit nodig zou zijn, en ik 

wil dit niet bij voorbaat uitsluiten. Echter, het is toch het mooiste dat de 

versjes die het beste bij de preek passen ook metterdaad gezongen worden. 

En wat dat betreft is het klaarmaken van de bordjes ook echt een 

precisiewerkje. 
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Goede kosters, heb ik me laten vertellen, zoeken voor de dominee trouwens 

ook altijd even de eerste psalm die gezongen moet worden op, zodat deze, 

als hij de preekstoel op komt, direct uit volle borst mee kan zingen. Zoals 

ze dat ook doen met de te lezen gedeelten uit de Bijbel, zodat de dominee 

deze kan opslaan bij de bladwijzers. Ik denk dat dit ook bij ons altijd 

gebeurt en dat mee daarom de koster en zijn vrouw altijd in de 

Oudejaarsavonddienst zo hartelijk worden bedankt. Echter krijgen zij na 

al die diensten met de feestdagen ook een paar dagen extra vrij? Gebeurt 

dat bij jullie? Bij ons heb ik er nog nooit iets van gemerkt! En nu heb ik 

van het werk van de koster nog maar een paar dingen genoemd. Er zou 

veel meer van zijn te zeggen. Ik herinner me van vroeger een koster die 

van de belangrijkheid van zijn “ambt” zoals hij altijd zei, ook heel sterk 

overtuigd was, en dit ook iedereen duidelijk wist te maken. Het was in de 

tijd dat er nog gecollecteerd werd met “hengelstokken”, zoals we deze een 

beetje oneerbiedig noemen. En op het ene zakje stond een D geborduurd 

en op de andere een K. Dat zal wel geweest zijn voor Diaconie en Kerk. 

Maar die koster maakte ervan dat het was voor de Dominee en de Koster 

omdat deze in de Kerk het belangrijkste waren volgens hem. In elk geval 

ben ik van oordeel dat we onze goede kosters in ere moeten houden. En dat 

wilde ik in deze eerste brief in 1981 je daarom laten weten. Met de beste 

wensen en veel heil en zegen voor 1981! 

Je Andries. 

 

Ouderlingenblad – ambt 
 
Sinds 1997 ben ik predikant in de Protestantse kerk. Tot november 
2022 heb ik als gemeentepredikant en interim gewerkt in dorpen op 
het Groningse en Friese platteland. In november ben ik interim-
regiopredikant geworden, verbonden aan de classis Groningen-
Drenthe. Het is mijn taak om, samen de classis, gemeentes samen te 
brengen in regio’s, zodat het plaatselijke gemeentewerk vitaal blijft. 
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In mijn werk maak ik indringend mee hoe gemeentes kleiner 
worden en steeds meer moeite krijgen om alle taken gedaan te 
krijgen. Tegelijk ontmoet ik overal waar ik kom mensen die houden 
van de kerk en enthousiast zijn over hun gemeente. Het verlangen 
om als gemeente iets te betekenen in het dorp is springlevend. Dat 
verlangen deel ik; ik denk dat de Christelijke traditie nog net zo 
actueel is als in de afgelopen eeuwen. In de kerk zijn mensen altijd 
blijven spreken over waardig leven, over respect voor de ander, 
liefde voor de naaste. Juist in de wereld van vandaag, in onze 
samenleving waar grofheid en onverdraagzaamheid steeds 
normaler worden gevonden, zijn die woorden actueler dan ooit, en 
moeten ze blijven klinken.  
 
We zullen onder ogen moeten zien dat de kerken een 
minderheidspositie hebben in onze samenleving. De grote 
organisatie die kerk lange tijd is geweest, is voorbij. We moeten 
zoeken naar andere vormen van gemeente-zijn, waarin mensen de 
ruimte hebben om uiting te geven aan datgene wat geloof voor hen 
betekent. In mijn ambt van predikant zet ik mijn deskundigheid en 
creativiteit in voor die zoektocht. Ik werk met met gemeentes aan 
manieren om het gemeentewerk zo te organiseren dat in de dorpen 
gevierd kan blijven worden, en dat de muziek, de taal en de rituelen 
van betekenis kunnen zijn voor mensen van vandaag.  
 
Dat ik in het ambt sta, betekent voor mij dat ik in de traditie sta van 
mensen die eeuwenlang het geloof hebben voortgedragen, soms 
geholpen door de tijdgeest, maar vaak ook tegen de tijdgeest in. Ik 
voel het als mijn bijzondere verantwoordelijkheid om, samen met 
anderen, te zorgen dat er ruimte blijft voor de Christelijke traditie 
met haar eigen geluid van verlangen naar gezamenlijkheid en 
barmhartigheid, van hoop op vrede.  
 
Dr. Heleen A.H. Maat is interim-regiopredikant en verbonden aan 
de classis Groningen-Drenthe 
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Kerkenraadsvergaderingen in januari 
Dinsdag 7 januari Moderamen 
Dinsdag 14 januari Kerkenraad 
Dinsdag 21 januari Diaconie 
 
Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in Concordia 
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A L G E M E E N   N I E U W S 
 

    PASSAGE WILDERVANK-VEENDAM   
                                                              
Een goed en liefdevol 2025 toegewenst. Het LICHT wijst ons de 

weg naar hoop en vrede om in harmonie samen het nieuwe jaar in 

te gaan. 

Programma 2025 
We hebben geprobeerd om weer een gevarieerd programma 
samen te stellen. 
8 januari: Erik Hulsegge, Winschoten. Bij velen bekend als      
medewerker van RTV noord, journalist en columnist. Ook is hij  
verhalenverteller en in deze hoedanigheid komt hij naar de  
Passageavond.      
12 februari: Jaarvergadering met een muziekbingo.  
12 maart: Carry Seidel, Beilen over Brandveiligheid. Een van de 
eerste en weinige brandweervrouwen van het  land. Nu 
medewerker risicobeheersing en persvoorlichter bij  
Veiligheidsregio Drenthe.  
maart/april: een excursie. 
9 april: Ineke Haisma, Marum: Orthomoleculair leefstijl coach.  
 Orthomoleculair betekent dat alle voedingsstoffen in de juiste  
 hoeveelheden aanwezig zijn in het lichaam.  
 mei: reisje 
10 september: Lideke Bierema, Rottum: “Voettocht naar Rome”. 
 In 2017 is Lideke Bierema begonnen met een voettocht naar   
 Rome en in 2018 stond ze op het St. Pietersplein in Rome. 
 Een zeer persoonlijk verhaal met alle facetten van het alleen 
 wandelen.  
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8 oktober: drs. Henny van Harten- Boers, Gieten: “Het leven op het 
landgoed Fraeylemaborg”. Henny van Harten is conservator 
geweest op “Fraeylemaborg”en heeft een boek geschreven over de 
periode 1920-1970.  
12 november:  Ds. de Boer, Ten Boer: “Zeven werken van    
barmhartigheid” Barmhartigheid is het tonen van erbarmen, van 
mededogen met mensen die het moeilijk hebben. In de bijbel 
wordt veel gesproken over barmhartigheid en deze zijn 
opgetekend in zeven werken/definitie.                             
10 december: Kerstavond 
december: Kerst doe morgen 
 
We zijn een groep van 48 vrouwen en komen op de 2de woensdag 

van de maand bij elkaar in Concordia, Torenstraat 80 in 

Wildervank. We beginnen om 19.30 uur en stoppen rond 22.00 uur. 

Vervoer naar en van de avonden kan geregeld worden. 

Het lidmaatschap is €35,00.  Dames wees welkom op 8 januari! 

Met een hartelijke groet namens het bestuur, 

Roelie Dijk, voorzitter  tel. 06 15072998 

UITNODIGING INTERKERKELIJKE VROUWENOCHTEND 
 

Graag nodigen wij u uit voor een interkerkelijke vrouwenochtend 
op D.V. woensdag 8 JANUARI a.s. in Veendam. 
Een spreekster van Open Doors komt dan spreken over:  
“Zingen in de nacht”. Kan dat? Als het zo donker is in je leven, 
zingen? Als je het gevoel hebt gevangen te zitten, zingen? Als je 
vader en moeder je hebben verlaten, zingen? 
Uit de verhalen van vervolgde vrouwen zullen we horen dat het 
kan. Misschien kunnen we van hen leren, hoe te volharden in de 
strijd van het leven. Er zal ook een boekentafel aanwezig zijn van 
Open Doors. Locatie: De Kandelaar, Dr. A. Kuyperstraat 46, 
Veendam.  Aanvang: 09.30 uur. 
Van harte welkom! 
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Nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag 16 januari 2025  
van 14.30u tot plm. 16.30u in kerkelijk centrum de Kandelaar te 
Veendam.  
 
Programma  
1. Welkom en opening door wnd. voorzitter Nanno Levenga. 
2. Mededelingen  
3. Informatie door de heer Jan Puthaar, verenigingsadviseur, over 
het samen verder gaan van de ouderenbonden ANBO-PCOB.       
4. Pauze  
5. Kennismakingsspel door Wim Beens 
6. Sluiting  
 
Na afloop bent u allen uitgenodigd voor een hapje en een drankje.  
Bij het uitgaan kunt u een vrijwillige gift in de bus doen.   
Opgave vóór 2 januari 2025 bij de secretaris, K. van der Veen 
per email: kvdveen1@netvisit.nl of per telefoon: 0598-612679 

                                                 
 

(Nagekomen bericht) 

KERST: WAT ZIET U?  

 

Voor veel mensen is Kerst een feest van 

samenzijn, van licht en van sfeer. We zien 

mensen om ons heen, van wie we houden. We 

zien een kerstboom, kersttafel, licht van 

kaarsen; thuis of in de kerk.   
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Zien is niet vanzelfsprekend voor iedereen. In Nederland zijn er 

ongeveer 350.000 mensen die niet of niet goed zien. De CBB 

(Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden) zet zich 

ervoor in om deze mensen te helpen. Maar ook andere mensen, die 

moeite met lezen hebben door bijvoorbeeld een  cognitieve 

beperking, zoals Parkinson, M.S. dyslexie en dergelijke.   

 

De missie van de CBB is om mensen met een leesbeperking weer 

volop te laten meedoen aan het maatschappelijke en kerkelijke 

leven. Dit doet zij door allerlei soorten lectuur aan te bieden in 

passende leesvormen, zoals braille, groot letter, audio en digitaal. 

Voor meer informatie: zie de website www.cbb.nl. 

 

Helpt u ons onze missie te realiseren? Dit kunt u doen door:  

• Mensen met een visuele of andere leesbeperking te wijzen 

op de CBB; 

• Een gift over te maken of donateur te worden van de CBB 

(ANBI erkend), zodat de CBB lectuur kan blijven omzetten 

voor binnen- en buitenland. Doneren kan eenvoudig via de 

website of door handmatig een gift over te maken naar 

NL17 INGB 0000 5032 41.  

Verder zijn wij graag bereid om meer over de CBB te vertellen, 

middels een ‘10 minuten verhaal’ of een presentatie op uw 

vergadering, gemeenteavond en dergelijke. Graag hiervoor contact 

opnemen met: Pieter Kooistra 

Wnd. Consulent voor de CBB in de provincie Groningen.  

Tel. 0582880038 / E-mail p.kooistra31@upcmail.nl 
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