Protestantse Gemeente te Wildervank e.o.

Predikant: Vacant

Pastoraal Medewerker: Nynke Hollander
telefoon: 06-10164550
Mailadres: pastor@protestants-wildervank

Preses: G.J. Laarman, Landbouwstraat 23, 9648 GA Wildervank
Telefoon 0598-628192 of 06-51498105
E-mail: g.j.Jaarman@agroweb.nl

Assessor: Vacant

Scriba: Gerda Kloosterhuis, Marne 41, 9642 JX Veendam
Telefoon 0598-621000
E-mail: scriba@protestants-wildervank.nl

Boekhouder: B. Wind, K]J. de Vriezestraat 39, 9648 HB Wildervank
Telefoon 0598-632420
E-mail: penningmeester@protestants-wildervank.nl
Bank- en girorekeningnummers: NL93SNSB0956693091
of NL85 INGB 0000862760 Beide rekeningen t.n.v.:
Protestantse Gemeente te Wildervank

Diaconie: Diaconie Protestantse Gemeente Wildervank
Bankrekeningnummer: NL96RABO0319011054
(Graag doel vermelden voor goede verwerking)

Koster: K.H. Zijlema-Wubs
C.W. Lubbersstraat 33, 9648 LA Wildervank
Telefoon 0598-621084
E-mail: inazijlema@netvisit.nl

Kerkelijk Bureau: Mw. D. Hollander, Menweg 4, 9658 PM Eexterveen
Telefoon 0598-468266
E-mail: ledenadministratie@protestants-wildervank.nl
Grote Kerk: Raadhuisstraat 8/ Torenstraat 80, Wildervank
“Concordia”: Torenstraat 80, Wildervank

Telefoon 0598-612255
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Nog wat mail adressen.....

beamteam®@lists.protestants-wildervank.nl
kinderkerk@lists.protestants-wildervank.nl
liturgie@lists.protestants-wildervank.nl (alleen voor liturgieverspreiding)

Internetadressen voor geinteresseerde lezers

www.protestants-wildervank.nl Site voor al onze gemeente leden.

www.pkn.nl Plaats bij uw favorieten. Internetsite voor al uw inlichtingen van en
over de SOW-Kerken.

www jacobsladder.nl Website met informatie over rouw en trouw, godsdienst
en geloof.

www.groningendrenthe.pkn.nl Op deze site vindt u het complete aanbod van
het PDC in onze regio, aangevuld met alle actuele informatie.

www .kerkinactie.nl Alle informatie over Kerkinactie.

www.intratext.com Informatie over en rond de Bijbel in diverse talen, zoeken op
woord, concordanties etc. (w.o. Nederlands).

www.kerkrecht.nl Digitaal kenniscentrum voor kerkgenootschappen in
Nederland.

www.denieuwebijbelvertaling.nl Informatie over de nieuwe Bijbelvertaling.

Adreswijziging

Bij verhuizing graag uw adreswijziging z.s.m. doorgeven aan de
ledenadministratie. Indien u verhuist buiten de grenzen van onze kerk,
bijvoorbeeld naar Veendam ten noorden van Skagerak en u wilt bij de kerk van
Wildervank blijven dan kunt u dit doorgeven bij de ledenadministratie.
Daarnaast moet u bij de kerkelijke gemeente waar u naar toe verhuist doorgeven
dat u bij Wildervank wilt blijven.

Ook graag een adreswijziging naar Context sturen indien u die wilt blijven
lezen.

Contactadres autodienst
Josien Bouter-Krolis, telefoon 0598-624460

Collectemunten

Collectemunten zijn alleen te verkrijgen bij:

J. Rijks, Stoppelmanstraat 55, 9648 AM Wildervank

Giro NL37INGB0000886710 t.n.v. J. Rijks. Na ontvangst van de betaling worden
de munten binnen tien dagen thuisbezorgd.
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Overdenking

Kerst: feest van kwetsbaarheid maar Kerst is ook: je
realiseren dat er iets mis is

Kerst is een feest dat bij veel mensen een positief gevoel oproept. Gods
boodschap van vrede, feestelijk samenzijn en fijne dagen. Maar Kerst is
ook een feest van kwetsbaarheid. De kant die ons vertelt dat er iets niet
goed is. Dat er iets grondig mis is.

Je komt het op het spoor in Lucas 2. “‘Maria wikkelde hem in een doek, en
legde hem in een voerbak voor de dieren” (Lucas 2:7, Bijbel in Gewone
Taal). Een baby in een voerbak? Beter iets dan niets, denk je misschien.
Maar het is niet normaal. Het is geen plek voor een baby. Nu niet en toen
niet. Het laat zien dat er iets mis is: deuren bleven gesloten voor dit
eenvoudige reisgezelschap. Een slaapplaats vonden ze niet. Dan maar
die voerbak.

Kribbe

We hebben het een beetje gemaskeerd met het woord ‘kribbe’. Ja,
vijthonderd jaar geleden klonk dat goed, toen kribbe nog precies
betekende wat het hier zou moeten betekenen: een voerbak. Maar het
woord heeft door de tijd heen een andere betekenis gekregen, een
romantische kerstbetekenis.

Het woord kribbe heeft door de tijd een andere -romantische- betekenis gekregen

De kribbe is toch de plek waar het kind hoort te liggen volgens het
kerstverhaal? Kijk maar naar de plaatjes, luister naar de liedjes. Het
kindje hoort in de kribbe. Niet dus. Een baby hoort niet in een voerbak.
Wat hier gebeurt, is niet normaal.

Kwetsbaar

Wat is er dan precies mis? Het evangelie van Lucas geeft daar een
antwoord op. Het verhaal laat ons zien dat het goede, het reddende,
uiterst kwetsbaar is in deze wereld.

Het licht breekt door in het duister, maar niet met machtsvertoon. Het is
kwetsbaar en breekbaar. Dat is de manier waarop God bij de mensen
komt. We horen van een leger van engelen. Maar ze komen niet om
wraak te nemen op iedereen in Bethlehem die de reizigers de deur heeft
gewezen. Nee, ze zingen een loflied, buiten de stad. En het zijn Maria en
Jozef die hun pasgeboren Kind de nacht doorhelpen. Zo komt God bij de
mensen: breekbaar en kwetsbaar.

Het licht breekt door in het duister, maar niet met machtsvertoon

En zo is het met alles wat ons aan dit Kind herinnert: de glimpen van
Gods nieuwe wereld die we zien, van vrede, rechtvaardigheid, liefde.
Het is allemaal precair en kwetsbaar. Het herinnert ons aan onze eigen
kwetsbaarheid en beperktheid. Wij kunnen niet met groot vertoon de
wereldvrede binnenhalen, hoe graag we dat ook willen.

Redder

Dat er iets niet in orde is, zien we ook aan een ander woord in het verhaal.
Jullie Redder is geboren, zegt de engel tegen de herders. Een prachtige
boodschap, iets om te vieren. Maar ook om je te realiseren dat er iets
grondig mis is. Waarom zou er anders een Redder nodig zijn? Dat is
Kerst: je realiseren dat er iets mis is. Soms lijken er goede stappen gezet
te worden, maar vaak lijken onze pogingen het juist ingewikkelder te
maken. Als we onszelf wel konden redden, zouden we geen Kerst hoeven
te vieren.

Er is iets grondig mis. Waarom zou er anders een Redder nodig zijn?

Maar dat betekent niet dat we niets hoeven te doen. Kerst doet een appel
op ons. We kunnen wel degelijk iets doen: Ontheemden een plek geven.
Een deur openen voor wie dringend een slaapplaats nodig heeft. Ervoor
zorgen dat de kerstbaby’s van 2024 niet in de modder van een Grieks
vluchtelingenkamp geboren worden, maar in een huis. En de vrede
beschermen, precair als ze is.


https://www.elisabethmagazine.nl/wat-is-kerst/

Kerst eert het kleine, het kwetsbare

Onze manier van leven is kwetsbaar. Maar als we die uit eigenbelang ten
koste van zwakken, vluchtelingen en minderheden denken te moeten
verdedigen, hebben we bij voorbaat verloren. Dan helpen we dat waar we
zo dankbaar voor mogen zijn eigenhandig om zeep.

Er zijn veel overeenkomsten tussen hoe het toen ging en wat we vandaag
meemaken. Wat groot is wordt aanbeden, wat klein is wordt verdrukt en
vertrapt. Grootspraak trekt de aandacht, bluf geldt als kracht. Maar Kerst
is hét moment om al die dingen niet normaal te vinden. Kerst eert het
kleine, het kwetsbare. Het kwetsbare in deze wereld en in onszelf. Dat
verdient het om op een voetstuk geplaatst te worden. Want zo komt God
naar ons toe.

Maria zong het al (Lucas 1:52-53):

Heersers stoot Hij van hun troon

en wie gering is geeft Hij aanzien.

Wie honger heeft overlaad Hij met gaven,
maar rijken stuurt hij weg met lege handen.

In Gods wereld zijn de rollen omgedraaid. Kerst is niet het grote moment
waarop die omkering plaatsvindt. Kerst is het kleine moment waarop we
oog krijgen voor wat in deze wereld wordt genegeerd en geminacht,
maar door God wordt omarmd.

Namens de diaconie

Uit Elisabeth Tekst: Matthijs de Jong

NIEUWS

Vanuit de kerkenraad

Kort verslag van de gemeenteavond gehouden op 6
november.

Na de dankdienst die werd geleid door pastor T. Huizing over het thema
“Overal is tijd voor “, was er koffie en thee en nam Gerrit Jan Laarman
het woord.
Hij gaf op zijn beurt het woord aan Henk Wieringa die ons informeerde
over de formatieplaatsen voor een eventueel te beroepen predikant of
kerkelijk werker. Al eerder was aangegeven dat wij voor een halve fte
een predikant kunnen beroepen, en de omliggende gemeentes, met wie
we al enige tijd in gesprek zijn, zouden dan de andere helft kunnen
invullen.
Een ander onderwerp wat aan de orde kwam was de renovatie van de
glas in lood ramen. Flip Eggen liet ons aan de hand van foto's zien hoe
alles in zijn werk ging. Om alles weer precies in de oude staat te kunnen
herstellen, werden er vooraf foto's gemaakt die allen werden
genummerd. Ook was op de foto's te zien dat het ijzer wat in de muur
zat was gaan roesten, waardoor de stenen stuk waren gebarsten. Ook dat
moest gerestaureerd worden. Al met al toch wel een leuke maar
moeilijke klus.
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Verder is gesproken over het niet meer houden van bid- en dankdag op
de woensdagavond in de week. Eerder hadden we al vermeld dat de
opkomst op beide dagen zeer laag is. Zijdelings staan de kosten die er
moeten worden gemaakt niet meer in verhouding tot het aantal
aanwezigen. Wel is afgesproken dat de zondag na bid- en dankdag een
thema moet hebben die daaraan gerelateerd is.

Verder is nog gesproken om de dienst van Eeuwigheidszondag weer in
de kerk te houden, maar dat is waarschijnlijk een te grote klus om alles
op tijd schoon te krijgen.

Gerrit Jan Laarman

Vanuit de diaconie

Gelijk na de zomerstop is het voor de diaconie gelijk “druk” dat wil
zeggen, er moet veel geregeld worden. Kerst valt dan wel in december
maar in september beginnen we al na te denken over de bestemming van
de collecten en welke doelen geven we extra aandacht.

Ook moet voor december het collecterooster voor 2025 klaar zijn en niet
te vergeten de begroting voor 2025. Daarbij dan ook nog het afdragen
van alle collectes en het goed verwerken in het “kasboek”.

Daarbij komt de deadline van Context zodat voor 15 november alles
klaar moet zijn.

We hebben een aantal mooie aansprekende projecten uitgezocht
waarvan we hopen dat deze u ook aanspreken en u wilt meewerken om
deze tot een succes te maken.

We weten inmiddels dat we in Wildervank van de concrete acties zijn.
De “ondergoed en slaapzakactie voor Lesbos” is goed geslaagd, een
grote hoeveelheid ondergoed en een aantal slaapzakken zijn inmiddels
naar het depot gegaan en wellicht al op Lesbos. En ook is er voor dit doel
een mooi bedrag binnengekomen.

De enveloppenactie voor het Werelddiaconaat, altijd een heel geregel en
georganiseer, maar met elkaar hebben we toch weer een heel mooi
bedrag binnengehaald voor de boeren in Sumatra. Dank voor de
rondbrengers en ophalers van de enveloppen.

Rondom dankdag hebben de diakenen een kaart rondgebracht aan alle
mensen van 80 jaar en ouder van onze gemeente en mensen die ziek zijn
of waarvan we dachten die kan een kaartje wel gebruiken.

Zondag 3 november was het Zendingszondag, voor het eerst was deze
zondag niet door de ZWO georganiseerd maar lag de verantwoording bij
de diaconie. Ik mag denk dat ik wel zeggen dat deze dienst ons allen
heeft geinspireerd. Heel fijn dat er een aantal kinderen een sponsor
hebben gevonden. Henk Jan Stoel, de spreker van Compassion heeft het
heel fijn gevonden bij ons voor te mogen gaan.

Op moment van schrijven loopt de schoenendoos actie. Maar gezien de
hoeveelheid dozen die tot nu toe zijn ingeleverd is ook deze actie weer
een succes.

En dan is het nog maar november......... en wat doen we in december?

De volgende projecten hebben we uitgezocht voor de decembermaand,
we hopen dat ze u ook aanspreken:

De Kerstgift en collecte in natura op zondag 21 december

Deze is bestemd voor dak- en thuislozen van het Leger des Heils in Groningen.
Stel ....... je hebt geen dak boven je hoofd, je zwerft wat door de stad, het regent,
je wordt koud en nat. Dan kun je bij het Leger des Heils in Groningen terecht bij
de opvang voor dak- en thuislozen. Je krijgt daar een maaltijd en je kunt

douchen. Maar dan...... je ondergoed is vies, je sokken zijn nat......... en schone
heb je niet voorradig. Dit overkomt veel mensen die “even of langer de weg
kwijt zijn”.

Wat lijkt het ons als diaconie een mooie (kerst)gedacht om een inzameling te
houden voor (nieuw) herenondergoed en (warme) sokken. Zondag 21 december
willen we collecteren voor dit doel. U kunt dit doen door ondergoed en sokken
mee te nemen of door een bijdrage in de collectezak. De kerstgift van de
diaconie wordt ook besteed voor dit doel.



De kerstnachtdienstcollecte

Veld vol Voedsel, Een GOEDKOPE OPLOSSING voor een groot
probleem

“Mama, wat eten we vandaag...?” Is in veel gezinnen een veelgehoorde
vraag. Het is voor ons heel gewoon dat er elke dag een maaltijd op tafel
staat: soep, aardappels met groente en een stukje vlees, macaroni, nasi en
vaak is er ook nog iets lekkers toe.

Kinderen in arme gezinnen in Moldavié en Armenié stellen vaak een
heel andere vraag “Mama, is er vandaag eten...?” En hoe graag moeders
hun kinderen ook eten zouden willen geven, soms moeten ze
noodgedwongen zeggen: “Nee kind, vandaag is er geen eten...” Vreselijk
is dat als je zo je kind moet teleurstellen

Voor veel gezinnen op het platteland van Albanié, Armenié en Moldavié
blijven de problemen zich maar opstapelen. De mensen leven vanwege
de immense armoede voortdurend in onzekerheid. De belangrijkste en
fundamentele vraag waar talloze gezinnen mee worstelen is: "Zullen we
voldoende eten hebben, of krijgen we te maken met knagende honger en
moeten mijn kinderen en ik met een lege maag naar bed?’” Vreselijk als je
zo in angst moet leven!

In het verleden trokken vaders met hun zonen naar het buitenland
(Rusland, Oekraine, Polen, Griekenland, Italié etc.) om daar geld te
verdienen. Bij terugkomst hadden ze geld voor eten, brandstof en andere
belangrijke zaken. Maar door de oorlog in Oekraine en strengere regels is
er in het buitenland geen werk meer en dus hebben deze gezinnen geen
inkomsten. Gevolg: grote zorgen en spanningen. Veel gezinnen zijn de
wanhoop nabij.

Stichting Mensenkinderen biedt deze gezinnen de helpende hand met een
goedkope en doeltreffende oplossing voor het voedselprobleem waar
arme gezinnen mee worstelen: we geven hen een Veld-Vol-Voedsel
pakket. Dit pakket bevat verschillende groentezaden en pootaardappelen.
Hiermee kunnen de gezinnen hun eigen voedsel verbouwen. Van de
opbrengst kan een gezin met vier kinderen meer dan een jaar leven!

De nood is nu groter dan ooit!!

Met uw hulp kunnen we duizenden gezinnen helpen in hun strijd tegen de
voortdurende honger en hen een structurele oplossing bieden.

Zullen we in de kerstnacht een aantal gezinnen erg blij maken?!!!

Collecte op 1¢ kerstdag, Help kinderen in Oekraine de oorlog door

Iedereen in Oekraine, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen
van de oorlog in het land. Maar de veerkracht van de mensen in de
Oekraine is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die
dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf,
maar vooral voor hun kinderen.

Door de jarenlange contacten met Oekraiense kerken kan Kerk in Actie
hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te
spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraiense
gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op
tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele
locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal
kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van
kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven
leren.
Zie ook de flyer in deze Context.

10



Natuurlijk mag u ook uw gift overmaken op het bankrekeningnummer
van de diaconie, NL96RABO 0319 0110 54, vermeld er dan bij voor welk
project uw gift bestemd is.

We hopen dat we met elkaar deze projecten u aanspreken en rekenen op
uw medewerking om ze goed te doen slagen.

De diaconie wenst iedereen hele Goede Kerstdagen en een Voorspoedig
Nieuwjaar!

Lunch-ontmoeting

Er is weer een datum geprikt om samen te komen aan tafel.

De middengroep van de gemeente (30 -60 jarigen) komt op zondag 1
december weer bij elkaar, om samen aan de keukentafel van de kerk,
soep en broodjes te eten. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over
geloofsvragen en de beleving van geloof. We beginnen dan na het
koffiedrinken om 11.30 uur in Concordia. Nog niet eerder geweest, geen
probleem. Schuif gezellig aan. Je bent van harte welkom!

Bericht voor de contact dames/bezoekwerkers

Het is weer zover om de verjaardags-zakjes en de aankoop bonnen weer
in te leveren en wel op maandag 16 december van 19.00 uur tot 19.45 in
Concordia. Ook zal ik een nieuwe lijst met adressen voor jullie
meenemen. Voor degene die die dag niet kunnen mogen het ook bij mij
thuis afleven. Wij hopen jullie weer te ontmoeten.

Gerrit jan Laarman.

“Kerstkoor”

Op maandag 23 december a.s. is het de bedoeling dat we met het

" kerstkoor" weer bij de mensen langs gaan die om gezondheidsredenen
zelf niet bij machte zijn om de kerkdiensten bij te wonen.

Wanneer u mee wilt zingen in het koor, laat het even weten.

We verzamelen ons om 18 uur in Concordia. Wanneer je meezingt, graag
(kerst)verlichting meenemen. Kerstliederen worden verstrekt.

Met vriendelijke groet,
Barto Koster 06-51938869
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Zondag 1 december 1¢ Advent

Predikant/bijzonderheden

Mevr. N. Hollander

Collecten Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds
Lector Liesbeth Pentinga

Organist Wim van Veelen

Koster Familie Somhorst

Oppasdienst Martine Velthuis

Autodienst Ina Zijlema 0598 621084

Zondag 8 december 2¢ Advent

Predikant/bijzonderheden

Dhr. E. Vroom

Collecten Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds
Lector Marjan Mesman

Organist Ramon Beekman

Koster Familie Mulder

Oppasdienst Ina Laarman

Autodienst Velthuis 06 15109463

Zondag 15 december 3¢ Advent

Predikant/bijzonderheden

Mevr. N. Hollander

Collecten Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds
Lector Ali Herder

Organist Wim de Olde

Koster Eise van der Kam

Oppasdienst Geja Bandhoe

Autodienst Wim Bouter 0598 624460




Zondag 22 december 4¢ Advent

Zondag 29 december

Predikant/bijzonderheden

Mevr. Elsinga-Bakker

Collecten

Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds

Preeklezer /bijzonderheden

Mevr. L. Pentinga

Lector Aly van der Kam
Organist Dirk Swama

Koster Eise van der Kam
Oppasdienst Hilda Oosterheert
Autodienst Aart Euving 0598 617720

Collecten Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds
Lector Helma Wieringa

Organist Wim van Veelen

Koster Eise van der Kam

Oppasdienst Lida Koster

Autodienst Wim Bouter 0598 624460

Dinsdag 24 december Kerstavonddienst, aanvang 21:00 uur

Predikant/bijzonderheden

Mevr. N. Hollander

Dinsdagavond 31 december Oudejaarsdienst, 19:00

Collecten Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds
Lector Dieneke Hollander

Organist Wim de Olde

Koster Familie Somhorst

Oppasdienst Geen oppasdienst

Autodienst Ina Zijlema 0598 621084

Woensdag 25 december 1¢ Kerstdag

Predikant/bijzonderheden

Mevr. N. Hollander

Collecten Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds
Lector Frouktje Schmaal

Organist Ramon Beekman

Koster Familie Mulder

Oppasdienst Dieneke Hollander

Autodienst Velthuis 06 15109463

Predikant/bijzonderheden |Ds.v.d. Zwaag
Collecten Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds
Lector Niet bekend
Organist Dirk Swama
Koster Familie Somhorst
Oppasdienst Geen oppasdienst
Autodienst Aart Euving 0598 617720
Zondag 5 januari 2025

Predikant/bijzonderheden

Mw. T. Huizing

Collecten Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds
Lector Nog niet bekend

Organist Dirk Swama

Koster Familie Somhorst

Oppasdienst Ina Laarman

Autodienst Ina Zijlema 0598 621084

- Alle diensten beginnen om 9.30, tenzij anders aangegeven
- Er is iedere zondag oppas aanwezig, tenzij anders aangegeven




Volkskerstzang Veendam/Wildervank, 22 december 2024

Ook dit jaar organiseert de Monument- en Concertcommissie weer de
volkskerstzang in de gemeente Veendam. Op zondag 22 december a.s.
vanaf 19:00 uur vindt deze volkskerstzang plaats in de Margaretha
Hardenbergkerk. Omdat we nog midden in de restauratie van onze
kerkramen zitten wijken we dit jaar uit naar de buren.

De volkskerstzang is bedoeld om samen bekende kerstliederen te zingen.
We hopen dat het voor iedereen mogelijk is om gezamenlijk dit
maatschappelijke gebeuren bij te wonen. Ons motto blijft: “Van iedereen
voor iedereen”, een laagdrempelig evenement voor een breed publiek
om de boodschap van Kerstmis te beleven.

Organist Vincent Hensen zal dit alles begeleiden op het orgel samen met
trompettist Lubertus Leutscher, daarnaast verleent bariton Annechienus
Pot zijn medewerking. Ds. Hilde van der Zwaag-Visscher PKN
Veendam, neemt het kerstverhaal voor haar rekening. Ook zal zij een
korte overdenking houden.

De volgende solisten zullen hun medewerking verlenen:

Annechienus Pot komt via de moeder van een
vriendinnetje terecht bij de
Operettevereniging Veendam Wildervank.
Eerst als programmaboekjesverkoper in het
roemruchtige Veenlust van weleer.

De Operettevereniging Veendam Wildervank
vraagt hem voor wat grotere rollen en jawel in
1989 speelt hij in de operette Ein Walsertraum
van Oscar Straus zijn eerste zangrol als lakei. Het gaat hem goed af.

De self-made-man ontwikkelt zich boven verwachting en al in 1992 volgt
zijn eerste hoofdrol in een operette van Robert Stolz. Vele optredens
volgen in de gehele regio en hij wordt veel gevraagd bij andere koren.
Naast deze uit de hand gelopen, maar fantastische hobby heeft
Annechienus ook nog zijn vaste baan.

Hij is machinaal houtbewerker bij Timmerfabriek Hulzebos in Nieuwe
Pekela. Kozijnen, deuren en anderszins worden door hem bewerkt en bij
15

acve SEUIHIRIZ022)

de klanten thuis geplaatst. Het zingen en de concerten heeft hij er altijd
als amateur naast gedaan.

Lubertus Leutscher begon zijn muzikale
opleiding op achtjarige leeftijd met trompet
en piano. Mede doordat hij diverse
muziekfestivals en concoursen in binnen- en
buitenland bezocht en vele prijzen in de
wacht sleepte, bleef zijn muzikaal talent niet
onopgemerkt. Hierdoor kon hij op
opmerkelijk jonge leeftijd van veertien jaar
beginnen aan de vooropleiding aan het Prins
Claus Conservatorium te Groningen en vervolgde hij zijn studie met als
hoofdvak trompet bij Freddie Grin en bijvak piano bij Gerardus van der
Deijl.

Lubertus Leutscher is tevens initiator van de in 2010 opgerichte stichting
Veenkoloniaal Symfonie Orkest. Met dit regionale orkest verwierf hij
veel lof voor de bijzondere projecten die dit orkest de afgelopen jaren
maakte. Hij speelt trompet tijdens de volkskerstzang.

Vincent Hensen-Oosterdijk (Winschoten,
1986) studeerde vanaf 2005 Docent Muziek
aan het Prins Claus Conservatorium in
Groningen, met als eerste musiceervak orgel.
Zijn docent was Theo Jellema. Na deze studie
begon hij met de hoofdvakopleiding orgel aan
hetzelfde conservatorium, als leerling van
Erwin Wiersinga. Hij behaalde in juni 2014
zijn tweede bachelor. Vincent begon zijn
muzikale carriére op jonge leeftijd als organist van de hu1d1ge
protestantse gemeente Oude Pekela. In 2004 begeleidde hij zijn eerste
vaste koor. Vanaf 2006 dirigeert hij verschillende koren, waaronder sinds
2013 het Toonkunstkoor Delfzijl.

In Appingedam is Vincent in 2012 benoemd tot cantor-organist van de
Nicolaikerk, waar hij de cantorij leidt en het mooie, pas gerestaureerde
Hinsz-orgel uit 1744 bespeelt.
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In juni 2015 is hij toegelaten tot de masteropleiding Beiaard en is
afgestudeerd als Master of Music/Beiaardier. Vincent bespeeld, sinds
2016, de beiaards van ‘Roos in de Regio” Winschoten en ‘Parkstad’
Veendam. In 2018 is hij tevens benoemd tot beiaardier van de beiaard
van de stadhuiskoepel in Leeuwarden aan het Hofplein.

Voor het financiéle deel zijn fondsen, organisaties, middenstanders en
bedrijfsleven uit Veendam/Wildervank bereid gevonden bij te dragen
om de volkskerstzang mogelijk te maken. Voor bezoekers is er een
collecte bij de uitgang.

Het is ook mogelijk een gift te geven door het over te maken: ovv
Volkskerstzang op NL36 RABO 0319027945, t.n.v. B.A. Leffers e.o. R.
Beekman.

Livestream:

SKV TV via de Kabelkrant: Kanaal 996

Web: www.parkstadveendam.nl/kabelkrant
YouTube: Kerkonline (later ook terug te kijken).

Monument- en Concertcommissie Grote Kerk Wildervank.
Website: www.walckerwildervank.nl
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Kerkenraadsvergaderingen in december

Dinsdag 10 december Pastoraat

Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in Concordia
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ALGEMEEN NIEUWS

Passage

chnsteigk maatschappelijke
vrouwenbeweging

AFDELING WILDERVANK-VEENDAM
Woensdagavond 13 november hebben we een leerzame lezing gehad van
Jos Timmerman van “Geestelijke verzorging thuis” over de zingeving in
het leven bij moeilijke omstandigheden.

Waar in de tegenwoordige tijd de professionele hulpverleners door
tijdgebrek niet aan toekomen of soms niet goed geschoold zijn, kan
geestelijke verzorging thuis veel betekenen.

De hulpverleners zijn gespecialiseerd in het voeren van gesprekken,
durven door moeilijke situatie heen te prikken en begeleiden ook de
naasten. Het is een landelijke organisatie. De hulp wordt vergoed door
de zorgverzekering en er is geen verwijsbief van de huisarts nodig. Hele
goede zorg wat nog weinig bekendheid heeft.

Dan gaan we alweer op weg naar de kerst. Op 11 december hebben we
onze kerstviering. Deze keer verzorgd door de heer en mevrouw
Poelman uit Aduard. Mevr. Poelman is bij velen wel bekend om haar
gedichten. Vooraf aan de viering hebben we een gezamenlijke
broodmaaltijd.

18 december gaan we kerststukjes maken bij “VoorDoor” in Wildervank.

UITNODIGING

Advent is een tijd

Advent is een tijd
waar wij opnieuw op zoek gaan
naar de weg die leidt naar God.

Advent is een tijd
waarin we gaan ontdekken
dat die weg
over onze aarde loopt,
dat Gods glimlach oplicht
in het gelaat van mensen.

Advent is ontdekken
dat wij leven
met een ongestild verlangen
om Gods woord te vervullen.

Advent is een zoektocht
naar geluk en nabijheid.
Op kerstmis wordt de warmte
van God zelf
tussen mensen geboren.

Zondagmiddag 15 december is er een 4-koren kerstzangmiddag in de
Hervormde Kerk van Ommelanderwijk, Kerkpad 5, 9644 VN Veendam.
Het Chr. Gemengd koor “De Lofstem”, is een van de vier koren die
hieraan hun medewerking verleend. De kerstzangmiddag begint om
14.30 uur. Entree is gratis. Voor de gemaakte onkosten zal aan het eind
van de middag een collecte worden gehouden.

Ook vaak een gezellige ochtend waar veel ongekend bloemschik talent
naar voren komt.

Dit was het laatste nieuws van Passage van 2024. In het volgende
kerkblad komt het jaarprogramma voor 2025 met weer mooie lezingen
over o.a. het gezinshuis “Verwonder” in Nietap en wat doet/kan een

orthomoleculair therapeut (in balans brengen van het lichaam).

Wij zouden het fijn vinden, als u komt!
We wensen een ieder een goede december maand toe en gezegende
kerstdagen. Met een hartelijke groet namens het bestuur,

Roelie Dijk tel. 06 15072998
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https://www.bing.com/ck/a?!&&p=15e8acc496d1f367cc1fe1a3309014874c3f960d6585338467248564a6337e4eJmltdHM9MTczMDg1MTIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=04eab7d6-1610-63ad-2957-a35117936216&u=a1L21hcHM_Jm1lcGk9MTI3fn5Vbmtub3dufkFkZHJlc3NfTGluayZ0eT0xOCZxPUhlcnZvcm1kZSUyMEdlbWVlbnRlJTIwT21tZWxhbmRlcndpamstWnVpZHdlbmRpbmcmc3M9eXBpZC5ZTjgwMDB4MTMyMTk5NzU2NjI1NDY4NDY3NjImcHBvaXM9NTMuMDkyNTI5Mjk2ODc1XzYuOTA3ODA0OTY1OTcyOV9IZXJ2b3JtZGUlMjBHZW1lZW50ZSUyME9tbWVsYW5kZXJ3aWprLVp1aWR3ZW5kaW5nX1lOODAwMHgxMzIxOTk3NTY2MjU0Njg0Njc2Mn4mY3A9NTMuMDkyNTI5fjYuOTA3ODA1JnY9MiZzVj0xJkZPUk09TVBTUlBM&ntb=1

UITNODIGING INTERKERKELIJKE VROUWENOCHTEND

Graag nodigen wij u uit voor een interkerkelijke vrouwenochtend op
D.V. woensdag 11 DECEMBER a.s. in Veendam.

Loes Prins komt dan spreken over:

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de
heerschappij rust op Zijn schouder en men noemt Hem Wonderbare
Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst (Jesaja 9 :5).

Op deze morgen willen we met elkaar de geboorte van de Here Jezus
vieren en zullen we er bij stilstaan wat Hij in ons persoonlijke leven kan
betekenen. Nathanja Mulder zal de zangdienst verzorgen en ook een
zelf geschreven lied ten gehore brengen.

Locatie: De Kandelaar, Dr. A. Kuyperstraat 46, 9645 AR Veendam.
Aanvang: 09.30 uur. Van harte welkom!

Wandeling door Veendam

Dinsdag 12 november zijn we met een groep van 15 personen om 13:30
uur bij de Grote kerk in Veendam gestart om een door Albert Gort
uitgezette route door Veendam te lopen. Het was perfect wandelweer en
we hebben mooie, voor sommigen onbekende, plekjes in Veendam
gezien. Tegen 14:30 uur waren we na bijna vijf kilometer te hebben
gelopen terug bij de kerk.

De volgende Wéndelng is dinsdag 10 december 2024. We starten om
13:30 uur bij Els Panman aan de Kleermakersstraat 2 in Veendam.
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AN Bo Veendam

Wildervank

PCOB Menterwolde

Op donderdag 19 december a.s. is onze kerstviering. Deze viering wordt
verzorgd door ds. Simone van de Vrie.

Na de viering is er een uitgebreid Chinees buffet. De kosten van het
buffet inclusief koffie/thee met een kerstkrans en een consumptie
bedragen € 20,00.

Als u alleen naar de kerstviering komt wordt voor koffie/thee en
kerstkrans een bijdrage gevraagd van € 3.00.

U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer

NL47RABO 0140350934 t.n.v. PCOB Veendam v66r 10 december of
contant betalen bij de zaal.

Voor opgave en vragen over de betaling kunt u terecht bij onze
penningmeester Albert Volders, tel. 0598 624378

Ook niet-leden zijn van harte welkom.

Deze bijeenkomst begint om 14:30 uur en wordt gehouden in kerkelijk
centrum De Kandelaar, Doctor A. Kuyperstraat 46, 9645 AR Veendam.

Gerrit Visscher-van der Zwaag, voorzitter
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INLIA “Dit is onze enige veiligheid”

Ze maken zich grote zorgen, de mensen die INLIA opvangt en begeleidt
in het Gasthuis in Groningen. Nu het kabinet de bed-bad-broodregeling
niet meer wil betalen, vrezen ze voor het enige toevluchtsoord dat ze

hebben. Ze moeten terug en dat kunnen ze ook - zegt minister Faber. Dat

klopt niet altijd: de mensen in het Gasthuis zijn al 'door de hele molen
geweest' en het is de overheid niet gelukt om terugkeer te realiseren.
Toen ze aan het einde van het traject op straat terecht zijn gekomen
konden zij instromen in de Landelijke Vreemdelingen Voorziening. In
Groningen wordt die uitgevoerd door INLIA. In het Gasthuis werkt
INLIA met hen aan oplossingen: terugkeer, doormigratie of legaal
verblijf. Zonder het Gasthuis zouden ze op straat zijn blijven staan.

Bestaanszekerheid

“We mogen nergens heen en we mogen niet blijven.” Zo vat de
Armeense Stepan de onmogelijkheid van zijn situatie in één zin samen.
Hij is 37 en zit vanaf zijn 13de in een rolstoel. Hij komt uit een klein
plaatsje in Armenié, in een onrustige provincie waar bendes opereren.
Zijn goede vriend Grigor uit Azerbeidzjan tolkt voor het interview. En
die wil zelf ook wat kwijt: “Wij danken God voor INLIA, voor het dak
boven ons hoofd.”

Het is een catastrofe als het Gasthuis er niet zou zijn, zeggen Stepan en
Grigor. Ze maken zich zorgen. “Dit is onze enige veiligheid. Onze enige
bestaanszekerheid. Veilig slapen is een basisbehoefte. Als deze plek er
niet is, wat moeten we dan?” Mensen hebben het verkeerde idee over
hen, denkt Stepan: “Ik ben hier niet gekomen om rijk te worden ofzo.”

“Waarom zou ik hier 15 jaar als dakloze asielzoeker willen leven, als ik
terug kon naar Armenié? Als ik daar de benodigde medicatie zou
kunnen krijgen en er normaal zou kunnen leven? Waarom zou ik dan
hier zitten? In een opvang? Dat is toch niet logisch?” Niet dat hij een
kwaad woord wil zeggen over die opvang, begrijp hem goed: “Dit is ons
thuis. We hebben heel veel respect voor de mensen van INLIA.” Ze
hopen vurig dat het Gasthuis blijft bestaan.
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Kerstmis

Ik wens je met kerstmis
een warme stal,
een veilige ruimte om te schuilen als het nedig is.

Ik wens je een os en een ezel
om je te verwarmen als het kil is.

Ik wens je herders op je weg
die je gelukkig maken met schamele geschenken.

Ik wens je de wijzen van elders,
die je inzicht geven, die je met kennis en kunde optillen.

Ik wens je een kribbe
als een veilige geborgen plek
waar je je dromen ongegeneerd mag dromen.

Ik wens je een trouwe collega als Jozef,
die je nabij blijft, geen eisen stelt,
maar je genegen is.

Ik wens je een warme vriendin als Maria,

Die naar je blijft luisteren
en altijd achter je blijft staan, wat het leven ook brengt.

Ik wens je met kerstmis
de genade van een eenvoudige kerststal.

Ik wens je vooral
dat je os en ezel, herder en koning,
Maria en Jozef mag zijn voor anderen.

Tekst: Piet Stienaerts
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